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Bijbelstudie deel 1 
 

Inleiding op de 10 woorden 
 

• Inleiding op de 10 woorden 
• Achtergronden van het tekstgedeelte Exodus 19:1-20:1 

 

Komend seizoen denken we samen na over de 10 geboden en 
met name over wat ze vandaag de dag tot ons als Christenen 
anno 2021 nog te zeggen hebben. Daarmee zeg ik ook direct al 
iets want deze woorden veronderstellen dat wij vandaag de dag 
nog steeds iets met die geboden hebben. Wat is jouw mening 
daarover? Hebben de 10 geboden ons nog wat te zeggen of 
niet? Waarom vind je dat? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
We beginnen onze studie om Exodus 19. Dat doen we bewust omdat hier een belangrijk deel 
van de Bijbel begint. In 59 hoofdstukken (Ex.19-Num.10:10) wordt het verblijf van het volk 
Israël in de Sinaï beschreven. Hoofdstuk 19 is tevens het begin van de omschrijving van de 
verbondssluiting tussen God en Israël. Deze teksteenheid bevat de hoofdverbondstekst 
(Ex.20:1-17), uitwerkingen van de verbondstekst (Ex.20:22-23:33) en een beschrijving van de 
verbondsmaaltijd (Ex.24).   
 
In H19 zien we de opmaat naar die verbondssluiting. Het geeft een inleiding, omschrijft de 
wijze waarop God tot het volk nadert en hoe het volk wordt gevraagd zich voor te bereiden op 
de verbondssluiting. 
Het is exact 3 maanden na de uittocht uit Egypte dat het volk aankomt bij de berg Sinaï (soms 
ook wel Horeb genoemd) waar ze uiteindelijk maandenlang zullen verblijven. Een periode die 
(denk ik) de belangrijkste periode is geweest in de geschiedenis van het volk. Een periode 
waarin ze in een woestijn, omgeven door bergtoppen leven in complete afhankelijkheid van 
God. Totale afhankelijkheid van God; heb jij dat wel eens ervaren? Wat deed/doet dat met 
je? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Deze periode is zo belangrijk vanwege de verbondssluiting die plaatsvind daar, rondom de 
Sinaï. Belangrijk om te onthouden: Dit is geen nieuw verbond, het is een uitwerking van 
Gods verbond met Abraham. Hoewel er voor het volk van Israël iets nieuws komt is dit geen 
nieuw boek maar slechts een nieuws hoofdstuk in een verhaal wat al lang begonnen is.  
 
De basis van de verbondssluiting op de Sinaï vinden we in Genesis. God 
verkiest Abraham (Genesis 12:1-3) Hij roept Hem en doet schitterende 
beloften die later (Genesis 1:7-18) in een officieel verbond vastgelegd 
worden. De strekking is duidelijk dat dit een verbond is wat gesloten 
wordt met Abraham en al zijn nakomelingen, een eeuwigdurend 
verbond dus. God bevestigd dit verbond later nogmaals en geeft als 
teken daarvan de besnijdenis (Genesis 171-14) 
 
Als jij nadenkt over dit verbond tussen God en Abraham zijn er dan 
zaken de je opvallen? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
De verbondssluiting bij de Sinaï is een uitwerking van Gods trouw aan dat verbond. In de 
aanloop naar hoofdstuk 19 wordt dit ook duidelijk. Als God zich openbaart aan Mozes doet Hij 
dat als zijnde de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van 
Jakob. (Ex 3:6) en in Exodus 6:1-7 maakt God nogmaals Zij trouw en intenties duidelijk. God wil 
het verbond met Abraham verder uitwerken. In Hoofdstuk 19 omschrijft Hij Zichzelf als 
adelaar om Zijn zorg en trouw te verwoorden. 
 
Trouw behoort tot het wezen van God. Op welke wijze ervaar jij Gods trouw?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

De structuur van het verbond komt niet uit de lucht vallen. God sluit aan bij 
een in het Midden-Oosten hele bekende verbondsstructuur: het 
vazalverdrag. Wanneer een koning een ander volk had overwonnen dan 
kon de overwinnaar de verliezende partij een verdrag aanbieden. De ander 
werd dan de vazal van de overwinnende koning. Er was sprake van een 
afhankelijkheidsrelatie. Aan dat verbond waren voorwaarden verbonden en 
als daar aan voldaan werd dan mocht de vazal rekenen op de hulp, bijstand 
en bescherming van de overwinnende partij. Deze verdragen hadden een 
vaste structuur die we terugzien in Exodus met 1 belangrijk verschil. Israël 
is niet een overwonnen/verslagen volk maar wordt door God uit liefde 

gekozen. De aanleiding voor het verbond ligt in de barmhartige uitverkiezing van God en Hij 
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gebruikt een gangbaar en herkenbaar model om Zijn relatie met Israël vorm te geven. We 
bekijken nu de details van de verbondssluiting: 
 
 Uitnodiging tot een verbond (Ex. 19:3-7) 

o Herinnering aan Gods zorg en redding 
o Uitnodiging om Gods eigendom te worden 
o Oproep tot gehoorzaamheid en dienstbetoon (priesters en heilig) 

 Israël krijgt de ruimte om te reageren op Gods uitnodiging ((Ex. 19:7-9)  
 God kondigt Zijn komst aan (Ex. 19:10-25) 

o 3 dagen van voorbereiding 
o Oproep om de berg niet te betreden 

 De inhoudelijke kant van het verbond wordt 
bekend gemaakt (Ex. 20:1-24:18) 

o Hoofdverbondstekst (Ex. 20:1-18) 
o Aanhef waarin de naam van de 

Koning bekend gemaakt wordt. 
(Ex. 20:1a) 

o Herinnering aan de grote daden 
van de Koning. (Ex. 20:1b) 

o Bepalingen van het verbond (Ex. 
20:2-18) 

o Nadere uitwerking van de 
bepalingen (Ex. 20:19-23:33) 

 Het volk mag reageren op het verbond (Ex. 
24:1-8) 

o 12 stenen en een altaar als getuigen van 
het verbond. 

o Diverse offers worden gebracht 
o De hele tekst wordt voorgelezen 
o Het volk stemt in met het verbond 

 Verbondssluiting 
o Mozes, Aäron, Nadab, Abihu en 7º oudsten gaan de berg op en brengen het 

antwoord van Israël over aan God. 
o Een maaltijd bezegeld het verbond. 
o Naar goed gebruik worden twee afschriften van het verbond gemaakt ( Ex. 31:18) 

 
De manier waarop het verbond wordt bezegeld is bijzonder, doet het je wellicht ergens aan 
denken? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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In 1 Petrus 2:9-10 worden dezelfde beschrijvingen die God gebruikt voor het volk van Israël 
(Ex. 19:5-6) gebruikt om de Gemeente van Jezus Christus aan te duiden. God vernieuwt het 
verbond in Christus. Als gelovigen uit de heidenen zijn ook wij door God, in Christus 
uitverkoren. 
Wat is volgens jouw vandaag de dag jouw taak als priester van God? Hoe geef je dat vorm? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap worden we genoemd. Dat is groter dan 
alleen jouw individuele leventje. Wat zou dit betekenen voor ons als Baptistengemeente 
Vroomshoop anno vandaag? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Welke rol zie jij voor jezelf daarin weggelegd? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Een paar bijzonderheden: 
 
Het volk bevindt zich aan de voet van de Sinaï, dat is de plaats waar God Zijn volk wil 
ontmoeten (Ex. 3:12). Bergen zijn bijzonder. In de oudheid werden hoge plaatsen/bergen 
gezien als de woonplaats van de goden. Het is ook daarom dat mensen hun nederzettingen 
vaak bouwden rondom een hoge plaats. Boven op 
de berg of op het hoogste punt werd dan vaak een 
tempel gebouwd als plaats om God te ontmoeten. 
Deze gedachte kom je bijvoorbeeld tegen bij de 
torenbouw van Babel (Genesis 11) Bijzonder 
gegeven is dat het gebouw van de EU is 
Straatsburg is gebaseerd op de voorstelling van de 
toren van Babel.  
Overal is het dat de mens probeert om op te 
klimmen naar God maar in de Bijbel hebben we de 
Levende God die Zijn volk verzamelt en niet naar omhoog gaat maar omlaag komt om de 
mensen te ontmoeten. Hoe bijzonder is dat? In ultieme vorm zien we dit natuurlijk als de Heer 
Jezus wordt geboren in Bethlehem.  
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Een ander woord voor de 10 geboden is decaloog wat zoveel wil zeggen als de 10 woorden. Het 
komt van het Hebreeuws waarin over de 10 geboden gesproken wordt als over de 10 woorden 
die God spreekt. Bijzonder: in Genesis 1 lezen we ook 10 keer “En God zei” Ook hier in Exodus 
wordt met 10 woorden van God iets nieuws geschapen. God herschept Zijn in zonde gevallen 
Schepping door Zijn belofte aan Abraham te vervullen. Middels Israël gaat die “herschepping” 
door naar Christus in wie wijzelf een nieuws Schepping zijn (2 Kor. 5:17) Dezelfde Christus die 
uiteindelijk alle dingen nieuw zal maken (Op. 21:5) Zie jij jezelf ook al als een nieuwe 
Schepping in Christus? Wat is er dan concreet zo nieuw aan jouw geworden sinds je Jezus 
kent? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Exodus 19 laat God zien die Zijn volk komt ontmoeten. God verschijnt tijdens de 
verbondssluiting diverse malen. Dit noemen we een theofanie. Een theofanie is een verschijning 
van God in de Bijbel die door menselijke zintuigen waargenomen kan worden. Het is afgeleid 
van de Griekse stam θεοφάνεια (theopháneia), een woord dat is samengesteld uit θεός (theós), 
wat God betekent, en φαίνω (phainō) Dat is verschijnen. Toch wordt dit woord niet gebruikt 
om de komst van de Heer Jezus te beschrijven. Ken je het woord voor de komst van Jezus ook 
en wat is het grote verschil? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
De HEERE God geeft specifieke instructies aan het volk over hoe ze zich moeten 
voorbereiden op de ontmoeting met Hem (Ex. 19:10-15) Wat heeft dit ons vandaag de dag nog 
te zeggen? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Na drie dagen voorbereiding is het dan 
zover en daalt God zelf neer en verschijnt 
op ontzagwekkende wijze (Ex. 19:17-25)  
Zware wolk: Gods aanwezigheid- 
verhuld Gods aangezicht (1 Koningen 
8:10-11) 
Donder, bliksem en aardbevingen: Gods 
ontzagwekkende macht (Matteüs 27:45-
51) 



 

 

De 10 Woorden 
                                             

6 

Vuur en rook: Gods glorie en heiligheid (Jesaja 6:1-5) 
Bazuin die steeds luider wordt: de komst van de Koning. (1 Thes. 4:16,17, Op 1:10 en Op. 4:5) 
 
Het zal ongetwijfeld een schokkende ervaring zijn geweest waar mensen diep van onder de 
indruk waren. Je ziet het ook terug in de reactie van het volk in Ex 19:16. Wanneer was jij voor 
het laatst diep onder de indruk/intens geraakt door Gods heiligheid? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Zit er in die theofanie ook een les voor ons Christenen en/of onze erediensten denk je? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Na al deze manifestaties spreekt God hoorbaar tot het volk van Israël (Ex 20:1,22) en dat laat 
een diepe indruk achter (Ex 20:19) Op welke wijzen spreekt God vandaag de dag tot jou? 
Wanneer heb jij voor het laatst duidelijk Gods stem vernomen? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Israël is net door God uit slavernij bevrijdt maar je zou kunnen denken dat hen met de wet 
opnieuw een slavenjuk wordt opgelegd. In de preek van zondagavond 05-09-2021 heb ik 
gezegd dat dit zeker niet het geval is. Israël wordt uit liefde, op Gods initiatief gered en krijgt 
zegeningen aangeboden. De bepalingen van het verbond zijn een praktische manier om Gods 
liefde te beantwoorden heb ik gezegd. Hoe zie jij dat? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Lees Romeinen 7:7-13. Wat is de relatie tussen de wet en Christus volgens jou? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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