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Bijbelstudie Discipelschap  
 

Het karakter van een discipel: Liefde 

 

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u 

ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde 

onder elkaar hebt.” (Johannes 13:34-35) 

Hoe kun je duidelijk maken dat je een discipel van Jezus bent? Sommige mensen dragen 

kleding met daarop christelijke teksten of afbeeldingen, je kunt een bumpersticker op je auto 

plakken, religieuze tattoos zetten of natuurlijk een kruisje aan een ketting omdoen. Allemaal 

manieren om uit te dragen dat je gelooft in Jezus Christus. Niks mis mee maar het is niet exact 

wat Jezus zou beschrijven als Hij het heeft over waaraan je een discipel van Hem moet kunnen 

herkennen. 

Volgens Jezus zelf is liefde het beslissende kenmerk wat 

Zijn discipelen omschrijft. Daarmee is direct ook gezegd 

dat discipel van Jezus zijn niet alleen maar gaat om de 

dingen die je geloofd of het doen van ‘christelijke 

activiteiten’ maar dat discipel van Jezus zijn betekend dat 

je bereid bent om je hele leven, ook je karakter, te laten 

hervormen door Jezus! Liefde is daarin de beslissende 

factor. 

In de Bijbel kom je het woord ‘liefde’ in zowel het Oude 

als het Nieuwe testament in veel verschillende vormen en 

situaties tegen. Laten we samen eens een aantal aspecten die de Bijbel ons leert over liefde 

bekijken: 

1 God is de Bron van alle liefde: God zelf is liefde. 

Lees 1 Johannes 4:7-11. Johannes leert ons dat liefde tot de natuur/het karakter van God 

behoort. Hij is liefde zegt Johannes zelfs. Hoe kunnen wij, volgens dit tekstgedeelte, weten dat 

God liefde is? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLES WAT U DOET, 

MOET U MET LIEFDE 

DOEN. 

1 Korintiërs 16:14 
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Wat is volgens Johannes onze passende reactie op Gods liefde? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2: de essentie van heel het leven als Christen is te vangen in dat ene woord: liefde. 

In de tijd van Jezus hadden de religieuze leiders van het Joodse volk de wet van Mozes 

opgedeeld in 613 regels: 248 geboden (wat je wel moet doen) en 365 verboden (voor elke dag 

van het jaar 1 😊) De regels hadden betrekking op het hele leven in Israël. Ze gingen over wat 

je wel of niet mocht eten, hoe je God moest aanbidden, over seks, opvoeding, werk, geld, 

juridische zaken en nog veel meer. Onderling was er vaak enorme discussie over wat nu de 

belangrijkste regels waren.  

Komt het je bekend voor? Wordt er ook door jou (of in je kerk) veel gepraat over welke regels 

nu het belangrijkste zijn als gelovige? Kun je voorbeelden geven? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Met die vraag komt een van de Schriftgeleerden nu ook bij Jezus. Lees Markus 12:28-34. Jezus 

geeft een eenvoudige samenvatting bestaande uit twee componenten: Houdt van God en houdt 

van mensen. Klinkt simpel toch? Waarom hebben we hier toch vaak moeite mee? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3: Liefde voor God gaat hand in hand met liefde voor mensen. 

Dit is misschien wel een confronterend principe maar Gods Woord is hier heel duidelijk over. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar 1 Johannes 4:20-21. Wat is jouw eerste reactie op dit vers?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Maar zelfs in de 10 geboden zie je dit principe al terug. De eerste 4 geboden gaan over je 

verhouding/liefde voor God en de laatste 6 hebben allemaal te maken met hoe wij ons tot 

andere mensen dienen te verhouden. Jezus zegt er iets over in Matteüs 25:31-46. Liefde voor 

God is niet los te koppelen van het lief hebben van mensen. 

4: Liefde gaat meer over daden dan over gevoel. 

Wanneer we praten over liefde dan denken we veelal eerst aan allerlei warme gevoelens van 

genegenheid. Opmerkelijk is dat de Bijbel liefde heel concreet maakt en vaak koppelt aan 

concrete acties. In de Bijbel zien we liefde vaak terug in de daden van God en van mensen. 

Liefde moet dus zichtbaar geuit worden, moet concreet en tastbaar worden. Lees 1 Johannes 

3:18. Waarom zou Johannes hier zo stellig zijn denk je? Waarom zijn alleen gevoelens van liefde 

niet genoeg? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5: Gods liefde is opofferende, onvoorwaardelijke liefde. 

God zelf geeft het ultieme voorbeeld van het feit dat liefde niet alleen bij woorden moet blijven 

maar in daden zichtbaar moet worden. Lees het bekendste vers uit de Bijbel (Johannes 3:16) 

Wat is het resultaat van Gods liefde voor de wereld? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Gods liefde was zo groot dat Hij het kostbaarste wat Hij had gaf voor ons mensen. Denk je dat 

het mogelijk is om lief te hebben zonder dat het je iets kost? Waarom wel of niet? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Lees Romeinen 8:31-39. Welke dingen kunnen ons volgens Paulus scheiden van Gods liefde? 

Door welke dingen verspelen wij Gods liefde volgens Paulus? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Wat zegt dit jou over hoe je de ander behoort lief te hebben? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6: Liefde die zelfs de ‘vijand’ lief kan hebben. 

Houden van mensen die jou liefhebben is soms al lastig genoeg maar de liefde die God vraagt 

is zelfs gericht op mensen die ons pijn doen/onze vijanden. Lees eens wat Jezus hierover leert 

in Matteüs 5: 38-48. Even heel concreet: hoe ziet dat er voor jou uit, je vijand lief hebben?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

In Lucas 10:25-37 verteld Jezus het verhaal van de 

Barmhartige Samaritaan, een verhaal over liefde voor 

de vijand in praktijk. Joden en Samaritanen waren 

vijanden van elkaar en gingen elkaar zoveel mogelijk 

uit de weg. In het verhaal geeft Jezus een schokkend 

voorbeeld van hoe Hij die liefde bedoeld. Liefde die 

zich uitstrekt over culturele, religieuze, raciale 

grenzen heen. Ken jij voorbeelden van deze liefde in 

jouw eigen omgeving? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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7: Gods liefde is schitterend. 

Lees het bekende hoofdstuk over de liefde: 1 Korintiërs 13. In de eerste 3 verzen lijkt Paulus te 

zeggen dat geestelijke gaven, theologische kennis en religieuze daden echte liefde in de weg 

kunnen zitten. Waarom zou hij zoiets zeggen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ook in de kerk ligt het gevaar op de loer 

dat je, doordat je gezegend bent met 

bepaalde gaven en talenten/ je een 

vooraanstaande positie bekleden mag of 

veel van de Bijbel weet je die kennis, 

gave of positie gaat misbruiken om 

macht over een ander uit te oefenen of 

om op anderen neer te kijken. Heel de 

kerkgeschiedenis kent hiervan talloze 

verdrietige voorbeelden. Niet zelden 

hebben ze geleid tot kerkscheuringen of 

ervoor gezorgd dat mensen de kerk 

verlaten hebben. Wanneer we iets mogen 

doen behoort dat ingebed te zijn in liefde 

voor God en vanuit die liefde, ook liefde 

voor de ander.  

Lees in 1 Korintiërs 13 de verzen 4 tot 7 nog eens door en vul op de plaats van het woordje 

‘liefde’ je eigen naam eens in. Lees hardop voor. Hoe zouden jouw leven en je relaties 

veranderen als dit altijd de werkelijkheid zou zijn in je leven? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Wat is de meest geweldige uiting van liefde die jij ooit hebt mogen ontvangen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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8: Liefde geeft ruimte. 

Over sommige zaken is de Bijbel erg duidelijk. Neem bijvoorbeeld het huwelijk. Volgens de 

Bijbel is een huwelijksrelatie voorbehouden aan 1 man en 1 vrouw. Over andere zaken zegt de 

Bijbel dan weer erg weinig directe zaken. Bijvoorbeeld: mag je als christen nu wel of geen 

alcohol drinken of welke muziek kan er nu wel of niet in de eredienst gespeeld worden, moet je 

wel of geen vaccinatie tegen Corona nemen? Dat soort zaken, zeker bepaalde ethische kwesties, 

kunnen een gemeente verdelen. Ook in de tijd van de Bijbel kwam dit al voor. In sommige 

gemeenten was het bijvoorbeeld een enorme kwestie of je nu wel of niet dingen mocht eten die 

misschien aan afgoden geofferd waren.  

In Romeinen 14 geeft Paulus aanwijzingen over hoe je als gelovige dient om te gaan met 

verschillende opvattingen (voor zover de Bijbel hierin geen duidelijk standpunt inneemt!!!) 

Welke lessen haal jij uit dit gedeelte? Wat zegt het jouw over de aard van liefde? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9: onze liefde kan uit verkeerde bronnen putten 

Samenhangend met het vorige punt is het belangrijk om te benoemen dat niet alles liefde is in 

de zin van hoe de Bijbel het bedoelt. Soms hebben wij de verkeerde zaken lief of putten wij uit 

de verkeerde bron. Lees 1 Johannes 2:15-17. Wat wordt er bedoelt met ‘de wereld liefhebben?’ 

Waarom is dit een probleem en hoe kun je merken of je ‘de wereld liefhebt?’ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

In Galaten 5:16-21 geeft Paulus een indruk van hoe het eruit ziet als je liefde uit een verkeerde 

bron put. Op wie is die ‘verkeerde’ liefde gericht? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijk om te onthouden dus: Liefde in Bijbelse zin, Gods liefde is altijd gericht op de eer 

van God en op het welzijn en geluk van de ander terwijl verkeerde liefde er altijd op uit is om 
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het eigen ‘ik’ te bevredigen. De tabel aan het einde van de les geeft je hier nog enkele 

handreikingen in 

10: het beslissende element is de Heilige Geest 

God komt ons tegemoet en helpt ons om in ons leven als discipel van Jezus ook het karakter 

van Christus te ontwikkelen. De Bijbel noemt dit de vrucht van de Geest. Paulus zegt in Galaten 

5:22-25 iets over deze vrucht. Het eerste wat Hij noemt is liefde. De belangrijke les is dat wij er 

niet alleen voor staan in onze karakterontwikkeling, het is niet het resultaat van ons eigen 

harde werken maar het zal gaandeweg in ons groeien (als een vrucht) als we ons op God 

richten en de Heilige Geest ruimte geven om ons te leiden.  We kunnen dus leren liefhebben 

omdat God ons eerst heeft liefgehad.  

Moet je iemand leuk vinden om van iemand te kunnen houden volgens de Bijbel? Waarom wel 

of niet? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Zijn er mensen die jij pijn hebt gedaan? In welke situaties was dat? Hoe zou je in de toekomst 

anders kunnen reageren?  Welke opties heb jij nu om relaties die gebroken zijn weer te helen? 

Durf jij daarin met Gods hulp een stap te zetten? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Heb jij een vijand? Iemand die je pest, dwarszit, pijn doet of het anders moeilijk maakt om van 

die persoon te houden? Wat kun jij doen om een keer te brengen? Hoe kun je hem/haar toch 

liefhebben? Durf je voor die persoon en voor jezelf te bidden? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Welke zaken behoren we volgens Gods 
Woord lief te hebben? 

Voor welke zaken waarschuwt Gods Woord 
ons dat we ze niet lief moeten hebben? 

Onze naaste  
( oa Leviticus 19:18, Marcus 12:31) 

Geweld 
(Psalm 11:5) 

Vreemdelingen/asielzoeker 
(Leviticus 19:33-34, Exodus 23:9, Matteüs 

25:35) 

Vervloekingen 
(Psalm 109:17) 

God 
(Deuteronomium 6:5, Marcus 12:30) 

Halsstarrige dwaasheid 
(spreuken 1:20-33) 

Gerechtigheid 
(Amos 5:15) 

Ruzie 
(spreuken 17:19, Galaten 5:20) 

Gods wetten en regels 
(oa.Psalm 119) 

Overdadig feesten, eten en drinken 
(Spreuken 21:17) 

Wijsheid 
( spreuken 4:6) 

Spotten 
(Spreuken 21:24) 

Onderricht 
(spreuken 12:1) 

Drank 
(Jesaja 24:20) 

Iemand die je liefdevol corrigeert 
(spreuken 15:12/ Matteüs 18:15-18) 

Geld 
(Prediker 4:9, Matteüs 6:19-24) 

Het goede 
(Amos 5:15) 

Kwaad 
(Amos 5:15) 

Vijanden 
(Matteüs 5:44) 

Valse getuigenissen/leugen 
(Zacharia 8:17, Johannes 8:44) 

Alle andere gelovigen 
(Johannes 13:34, Efeze 1:15) 

Goedkeuring van andere mensen 
(Johannes 12:43) 

Je man of vrouw 
(Efeze 5:25, Titus 2:4) 

De wereld 
(1 Johannes 2:15) 

Jezus 
(Johannes 21:15-16) 

 

 


