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Bijbelstudie Discipelschap deel 11 

 

Een discipel van Jezus neemt zijn plaats in binnen de kerk 

 

Er bestaat een legende over de terugkeer van Jezus naar de hemel. Wanneer Hij aankomt na 

Zijn Hemelvaart staat de engel Gabriël Hem op te wachten. Hij zei: ‘Heer, U moet vreselijk 

geleden hebben voor de mensen op aarde.’ ‘Ja, dat heb ik ook’, antwoordde Jezus. ‘en’ ging 

Gabriël verder, ‘weten ze nu allemaal hoeveel U van hen houdt en wat U voor hen hebt 

gedaan?’ ‘o nee’, zei Jezus. ‘Nog niet. Nu weet nog maar een 

handjevol mensen in Israël ervan af.’ Gabriël was verbijsterd. ‘Wat 

heeft U dan gedaan om ervoor te zorgen dat alle mensen Uw liefde 

leren kennen?’ ‘Ik heb Petrus, Jakobus, Johannes en de rest 

gevraagd om de mensen over mij te vertellen. Degenen die het 

horen en aannemen zullen op hun beurt weer anderen vertellen 

over mij en zo zal het evangelie de verste uithoeken van de aarde 

bereiken. Uiteindelijk zal de hele mensheid horen wie Ik ben en 

wat Ik voor hen heb gedaan.’ Gabriël fronste met zijn 

wenkbrauwen en keek bedenkelijk. Hij wist maar al te goed dat 

mensen niet betrouwbaar zijn. Hij antwoordde Jezus: ‘ja, maar stel 

nu dat Petrus, Jakobus, Johannes en de rest het zat worden? Of stel 

dat de mensen, ergens in de 21ste eeuw het te druk hebben om 

anderen over U te vertellen? Heeft U helemaal geen andere 

plannen gemaakt?’ ‘Nee, Ik heb geen andere plannen gemaakt Gabriël’, antwoordde Jezus. ‘Ik 

reken op hen.’ 

Denk je eens in hoe bijzonder en kostbaar dat is: God legt het werk om de wereld te vertellen 

van Zijn liefde in de breekbare handen van mensen zoals jij en ik. De kerk is het middel wat 

God heeft verkozen als Zijn instrument om discipelen te maken, om discipelen te trainen, om 

elkaar als discipelen te ontmoeten, om als discipelen samen te vieren en om discipelen uit te 

zenden. 

Toch is diezelfde kerk soms ook ronduit lastig. De vormen knellen of de mensen die je er 

ontmoet zorgen voor teleurstellingen en pijn. Veel mensen keren daarom ook de kerk de rug 

toe en geven zelfstandig, thuis vorm en inhoud aan hun geloof door tv kerkdiensten en allerlei 

online faciliteiten. Een manier van geloofsbeleving die helemaal past in onze individualistische 

samenleving maar tegelijk geheel in strijd is met wat we tegenkomen in de Bijbel. Jezus en Zijn 

leerlingen laten zien dat Jezus volgen altijd gebeurt binnen een geloofsgemeenschap! De Bijbel 

staat vol van voorbeelden op dat gebied en aanwijzingen voor die gemeenschap. Vandaag 

willen we kijken naar dat mooie, ontzagwekkende, moeilijke, soms pijnlijke verschijnsel kerk. 

De kerk die volgens Jezus onmisbaar is in het leven van een discipel. 
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Wat zegt de Bijbel over de kerk? 

 

De eerste vermelding van het woord kerk komen we tegen in Mattheüs 16:15-18. In dat gedeelte 

getuigd Petrus dat Jezus de Messias is, de Zoon van de Levende God. Jezus antwoord dan dat 

op dat getuigenis van Petrus Hij Zijn kerk zal gaan bouwen (vs. 18) Belangrijke aantekening is 

dat het hier niet zozeer gaat over de persoon van Petrus maar over het getuigenis wat Petrus 

geeft. Dat getuigenis is het fundament van de kerk. Een ieder die het samen met Petrus kan 

zeggen is deel van die kerk. Jezus is dus het enige fundament van de kerk! 

Het woord wat gebruikt wordt voor kerk is in het Grieks: ἐϰϰλησία oftewel ekklēsia. Het 

zelfstandig naamwoord ekklēsia betekent (1) ‘volksvergadering’, en (2) ‘(kerkelijke) gemeente’. 

In de Septuaginta (bv. Deut.31:30) wordt het woord gebruikt voor de gemeente der Israëlieten, 

waarbij het politiek-maatschappelijke en het godsdienstige aspect niet strikt te scheiden zijn. In 

deze zin komt het woord ook in het NT voor (zie Hand.7:38 en Heb.2:12). In aansluiting bij dit 

oudtestamentische woordgebruik wordt ekklēsia het woord voor de nieuwtestamentische 

gemeente. In het Nieuwe Testament komen we het tegen voor: 

✓ Een plaatselijke vergadering van christenen in een bepaalde plaats (bv 1 Korintiërs 1: 2; 

1 Thessalonicenzen 1: 1; Openbaring 1:11.)  

✓ De universele kerk - alle volgelingen van Christus, altijd en overal, zelfs in de hemel. De 

kerk van alle tijden en alle plaatsen. 

(bv. Mattheüs 16:18; Efeziërs 1: 22–23; Kolossenzen 1:18; Hebreeën 12:23) 

Een vergelijking tussen deze twee: 

De plaatselijke kerk De universele kerk 

Zichtbare, fysieke verschijning. Overal 
waar 2 of 3 mensen samen zijn in de naam 

van Jezus. Mattheüs 18:20. 

Een onzichtbaar, geestelijk lichaam 

Alleen gelovigen zijn leden. Er is ruimte 
voor bezoekers/gasten/zoekers 

Alleen gelovigen zijn leden 

Alleen voor nu levende gelovigen Iedere gelovige, dood of levend 

Veel verschillende vormen Slechts 1 vorm 

Vele verschillende denominaties 1 in Christus 

Een deel van het lichaam van Christus Het gehele lichaam van Christus 

Diverse vormen van bestuur Jezus is de enige gezaghebber 
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Algemeen nemen we als protestanten aan dat de Pinksterdag waarop de Heilige Geest werd 

uitgestort de geboorte van de gemeente is. Lees handelingen 2 maar eens door en let vooral op 

de verzen 42-47. Welke kenmerken had die eerste gemeente? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Deze snelgroeiende vergadering van Christus-volgelingen was aanvankelijk alleen maar lokaal 

gevestigd in Jeruzalem en bestond bijna volledig uit mensen die vanuit het Joodse volk tot 

geloof in Jezus kwamen. Door vervolgingen en gerichte 

zendingsreizen verspreidde de boodschap van Jezus zich. Naar Gods 

plan en wil kwamen ook steeds meer niet-Joden tot geloof en werden 

deel van die kerk. Na verloop van tijd werd de kerk een bijzondere 

vergadering van mensen uit allerlei verschillende landen met 

verschillende rassen, religieuze achtergronden en gebruiken. 

De brieven van het Nieuwe Testament geven ons een inkijkje in het 

wel en wee van de kerken. We krijgen een overzicht van hoe de 

verschillende gemeenschappen eruit zien, waar ze zich bevinden, van hun (niet) functioneren 

en over hoe ze bestuurd worden. Besef wel dat ook de brieven geen volledig overzicht van de 

kerk geven en de Bijbel dus ook geen blauwdruk geeft over hoe de volmaakte kerk er vandaag 

uit moet zien. In de Bijbel worden vele metaforen gebruikt om het wonderlijke verschijnsel kerk 

te omschrijven. Die veelheid laat al zien hoe rijk en divers de kerk is.  

Gebruikte metafoor tekstgedeelte 

Nieuwe mens Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden 
één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft 

afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten 
werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe 

mens te scheppen. (Efeze 2:14-15) 

Gods huisgezin Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, 
net als de heiligen, en huisgenoten van God (Efeze 2:19) 

Gebouw/tempel Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een 
tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen 
opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn 

Geest. (Efeze 2:21-22) 
Een lichaam Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. (Kolossenzen 1:18) 

Geestelijke tempel en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijke tempel. (1 Petrus 2:5) 
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Heilig priesterschap Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen 
die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn (1 Petrus 2:5) 

Uitverkoren volk Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 
heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.  
(1 Petrus 2:9) 

Koninkrijk van 
priesters 

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 

priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 
heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.  
(1 Petrus 2:9) 

En heilige natie Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 
heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.  
(1 Petrus 2:9) 

Een volk, door God 
verzameld 

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 
heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.  
(1 Petrus 2:9) 

Gods kudde Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, 
houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God 

dat wil (1 Petrus 5:2) 

Bruid (van het Lam) ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 
(Openbaring 21:9;  maar ook bv 2 Korintiërs 11:2) 

 

Het meeste bekende en misschien ook wel het meeste geliefde en gebruikte beeld van de kerk is 

dat van de kerk als een lichaam (van Christus) Paulus werkt dit beeld uitvoerig uit in 1 

Korintiërs 12. Door ons geloof in Jezus zijn we samengevoegd tot 1 lichaam, in dat lichaam 

heeft iedereen een bepaalde plaats en een bepaalde taak en binnen dat lichaam werken de delen 

samen en zorgen voor elkaar. Lees zelf het hoofdstuk nu eens door en beantwoord de vragen. 

Wat raakt jou in het beeld van de kerk als lichaam van Christus? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Zijn er aspecten van dat beeld die je moeilijk vindt of waarvan je denkt dat ze in onze tijd en 

cultuur moeilijk zijn? Welke en waarom denk je dat? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Lees ook Efeze 2:19-22. Welk beeld gebruikt Paulus hier voor de kerk en wat zou hij ermee 

bedoelen volgens jou? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

In Barcelona wordt al meer dan 100 jaar gebouwd aan de kathedraal Sagrada Familia. Een 

enorme onderneming die naar het zich laat 

aanzien binnenkort wordt afgrond. God echter is 

al meer dan 2000 jaar aan het bouwen aan Zijn 

project: de kerk. Het bijzondere is dat God zowel 

de bouwer als de bewoner van deze kerk is en dat 

ze niet bestaat uit dood materiaal. Haar levende 

stenen (1 Petrus 2) zijn de gelovigen die 

samenkomen in naam van Jezus. 

 

Lees Efeze 5:21-33. Hier zie je een aantal beelden 

van de kerk voorbij komen. (lichaam en bruid) Wat zou Paulus met het gebruik van de analogie 

hier bedoelen? Wat betekend het voor de kerk? En voor jou als gelovige? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

We zijn allemaal wel eens op een bruiloft geweest en, helaas mannen broeders, het stralende 

middelpunt is altijd de bruid. Iedereen wil weten hoe de bruid eruit ziet, wat voor jurk ze 

draagt en ga zo maar door. Een bruid besteed er ook veel tijd en aandacht aan om er op haar 

speciale dag op haar allerbest uit te zien als haar aanstaande man haar komt ophalen voor de 

huwelijksvoltrekking. In de Bijbel lezen we (oa in 2 Korintiërs 11:2) dat de kerk ook wel de 

bruid van Christus wordt genoemd. We mogen ons als kerk voorbereiden op de komst van de 

bruidegom: Jezus Christus door ons zo mooi mogelijk te maken.  
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Hoe denk jij dat dit “mooi maken” eruit ziet in jouw kerk en wat is jouw eigen rol daarin? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Wat moeten we als discipelen nu met die kerk? 

Nu we samen hebben gekeken naar wat de Bijbel leert over de kerk is het ook tijd om stil te 

staan bij wat jij als discipel van Jezus Christus nu met die kerk moet in je leven. 

Ten eerste is het belangrijk om een juist Bijbels beeld van de kerk te hebben. Hierbij een 

overzichtje om je te helpen: 

Wat de kerk niet is Wat de kerk volgens de Bijbel is 

Een fysieke plaats, een gebouw Een levend lichaam van mensen die 
samenkomen in de naam van Jezus 

Een door mensen bedacht instituut Een door God geschapen werkelijkheid 

Een groep volmaakte mensen die netjes 
leven en goede daden doen, die in de hemel 
komen en daarom neer mogen kijken op de 
andere mensen die niet tot de kerk behoren 

Een groep onvolmaakte, zondige mensen 
die zich door Jezus Christus gered weten en 

gedreven door Gods liefde de ander 
proberen te dienen. 

Naar binnen gericht, slechts met zichzelf 
bezig.  

Een naar buiten gerichte blik, op zoek naar 
mogelijkheden om Gods liefde door de 

geven en de ander te dienen. 

Religieus activiteitencentrum Een dienstbare gemeenschap  

Een clubhuis voor religieuze mensen Een eerste hulp voor mensen in geestelijke 
nood 

Een plaats waar ik kan consumeren en aan 
mijn religieuze behoefte wordt voldaan 

Een plaats waar ik mijn gaven en talenten 
inzet om God te eren, te groeien in geloof 

en anderen te dienen 

Een van de vele opties die je hebt om 
invulling te geven aan je leven als christen. 

Onmisbare, door God geschonken 
gemeenschap. Een onlosmakelijk deel van 

het leven als discipel van Jezus. 
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Je hoort nog wel eens gelovigen zeggen dat ze wel geloven maar geen lid willen zijn van een 

plaatselijke kerk. Ze voelen zich lid van de Universele kerk van Jezus hoor je dan vaak. Hoe 

denk jij hierover in het licht van alles wat je in de Bijbel tegenkomt? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

In de kerk kom je mensen tegen net zoals jezelf: mensen die geloven in Jezus Christus en door 

Hem vergeven en gered zijn. Mensen met gaven en talenten en met fouten en gebreken. 

Mensen die groeien in hun discipelschap en daarin overwinningen behalen en ook van tijd tot 

tijd schromelijk falen. Ook in de kerk kun je soms teleurgesteld raken of worden beschadigd 

door de ander. Dit is echter nooit een reden om dan maar, omdat de kerk niet volmaakt is, maar 

te stoppen met de kerk, je terug te trekken en voor jezelf te geloven. Kerk is geen gebouw maar 

is gemeenschap, door God gesticht, bewaard en geleid. Vanaf de eerste Pinksterdag zie je dat 

dit samenkomen met andere gelovigen en een gemeenschap vormen daar deel van is. Ook 

vanaf het begin zie je dat dit een proces is wat soms moeizaam verloopt. Voor God is het nooit 

een reden geweest zich eruit terug te trekken! 

Om terug te keren naar het verhaal aan het begin van deze studie: de kerk is het middel wat 

God ook vandaag nog wil gebruiken en gebruikt om zijn discipelen te vormen en te gebruiken 

om Zijn boodschap de wereld in te dragen. In de tabel zie je een (korte, onvolledige) lijst met 

zaken die God van ons, als discipelen van Jezus, verwacht. Hoe goed leven wij onze roeping 

uit? Kruis niet alleen aan maar geef ook voorbeelden: 

Opdracht van God Doe ik vaak Doe ik soms Doe ik (bijna) nooit 

Goed voor elkaar zijn, 
met elkaar meeleven. 

Efeze 2:32 

   

Het gezag van de ander 
aanvaarden. (Efeze 

5:21) 

   

Nederig zijn en bereid 
de ander te dienen.  
( Filippenzen 2:4-8) 

   

Een gelovige die tegen 
mij zondigt vergeven.  

( Kolossenzen 3:13 

   

Een andere gelovige 
liefdevol vermanen als 

deze op een 
dwaalspoor zit 

(Kolossenzen 3:16) 
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Een ander aansporen 
goed te doen (Hebreeën 

10:24) 

   

Trouw de 
samenkomsten van de 
gemeente bezoeken. 

(Hebreeën 10:25) 

   

Geen kwaad spreken 
over een ander. 
(Jakobus 4:11) 

   

Niet klagen tegen 
andere mensen over 

anderen/ de gemeente. 
(Jakobus 5:9) 

   

Gastvrij zijn naar 
andere gelovigen. (1 

Petrus 4:9) 

   

Andere gelovigen 
liefhebben. (1 Petrus 

4:8) 

   

Je gaven en talenten 
inzetten binnen de 

gemeente. (oa. 1 Petrus 
4:10) 

   

Financiële gaven 
geven. (2 Korintiërs 9:7) 

   

Oudsten/leiders 
gehoorzamen. 

(Hebreeën 13:17) 

   

Samen bidden. 
(Handelingen 13:2) 

   

De ander hoog achten. 
(Romeinen 12:10) 

   

Bouwen aan 
eensgezindheid. 
(Romeinen 12:16) 

   

De ander aanvaarden. 
(Romeinen 15:7) 

   

Betrouwbaar en eerlijk 
zijn. (Efeze 4:25) 

   

Elkaar bemoedigen. 
(Romeinen 1:12) 
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Wat neem jij jezelf voor met betrekking tot de kerk nu je dit alles gelezen hebt? Zijn er 

dingen die je anders bent gaan zien, die je anders wilt gaan doen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ben jij wel eens teleurgesteld geraakt binnen de kerk? Wat zou je kunnen doen om hier een 

positieve draai aan te geven? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Op welke manier zou jij een (nog grotere) positieve bijdrage aan je eigen plaatselijke 

kerkelijke gemeenschap kunnen leveren? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


