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Bijbelstudie deel 2 
 

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land 
Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn 
aangezicht hebben. 

Wanneer we het eerste gebod lezen dan zien we daarin een 
uitnodiging om alleen de HEERE als God te aanbidden. God 
verbiedt Israël om er naast Hem ook nog andere goden op na te 
houden. In dit eerste woord wat God spreekt richt Hij de aandacht 
exclusief op Zichzelf. Hij is de enige die aanbeden dient te worden. 
 
De aanbidding van 1 God noemen we ook wel Monotheïsme. 
 
Weet jij welke religies monotheïstische religies zijn? Wat valt je 
daarin op? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Ik hoop dat je hebt gezien dat de 3 grote monotheïstische wereldreligies allemaal religies zijn 
die afstammen van Abraham. Jodendom, Christendom en Islam noemt men daarom ook wel de 
Abrahamitische godsdiensten. Naast de Abrahamitische godsdiensten zijn er ook nog tal van 
kleine religies die ook monotheïstisch zijn.  
 
In de tijd van Israël was het monotheïsme behoorlijk bijzonder. Het volk had meer dan 400 jaar 
in Egypte gewoond en Egypte kende, net als de meeste volken/stammen in die tijd een 
veelheid van goden. Dit noemen we polytheïsme. Hierbij zie je vaak dat de verschillende 
goden verschillende functies hebben. Ook kende men veelal goden die plaatsgebonden waren 
en alleen “zeggenschap” hadden in een bepaalde regio of “werkgebied”  In de 10 plagen die 
God afvuurt op Egypte om Zijn volk te bevrijden zien we Hem strijden met de Egyptische 
goden en hen overwinnen. Door bijvoorbeeld het water van de Nijl in bloed te veranderen laat 
Hij zien dat Hij machtiger is dan de Egyptische afgod Hapy: bron van leven en overvloed. In 1 
Koningen 18 zien we Elia namens God de strijd aanbinden met Baäl. Een verzamelnaam voor 
diverse afgoden voor o.a. regen, storm en vuur. Door een droogte van 3 jaar en het vuur uit de 
hemel wat Elia’s offer verteerd laat God zien dat Hij de enige ware God is. 
Het Hindoeïsme en diverse Chinese religies zijn goede hedendaagse voorbeelden van 
polytheïstische godsdiensten. 
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Die polytheïstische achtergrond heeft het volk van Israël lang geplaagd en ervoor gezorgd dat 
men naast de HEERE vaak geneigd was om andere goden te vereren. Al 
tijdens het verblijf rondom de Sinaï, terwijl Mozes nog op de berg is om de 
details rondom het verbond af te ronden, vervalt Israël tot afgoderij. In 
Exodus 32 lezen we dat er een gouden Kalf gemaakt en aanbeden wordt. 
Ze hebben God niet losgelaten maar combineren de dienst aan God met het 
aanbidden van eigen bedachte goden. Deze vermenging van godsdiensten 
wordt syncretisme genoemd. In de geschiedenis van Israël is dit een 
terugkerend probleem en uiteindelijk een weg die leidt naar een oordeel in 
de vorm van de Babylonische ballingschap. 
 
Ken jij hedendaagse vormen van syncretisme? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Een andere vorm van syncretisme is de gedachte dat er ondanks alle verschillen toch ook een 
algemeen samenbindend principe is. Syncretisme zoekt dan ook de samenwerking en zal als 
ideaal een soort versmelting zien waarin alle afzonderlijke wegen gezamenlijk als 1 verder 
gaan. De New Age beweging is een prima hedendaags voorbeeld. In openbaring 13:11-17 zien 
we het eindstation van dit syncretisme als er een nieuwe wereldreligie is gevormd in 

aanbidding voor de satan; Toen zag ik 
een tweede beest, dat opkwam uit de 
aarde. Het had twee horens, net als een 
lam, en het sprak als een draak. Voor 
de ogen van het eerste beest oefende het 
heel diens macht uit. Het dwong de 
aarde en alle mensen die erop leefden 
het eerste beest, dat van zijn dodelijke 
verwonding genezen was, te aanbidden. 
Het verrichtte indrukwekkende 
tekenen, het liet voor de ogen van de 
mensen zelfs vuur uit de hemel 

neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die 
het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor 
het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te 
blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het 
beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, 
slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen 
met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets 
kopen of verkopen. 
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Naast deze vormen (polytheïsme en syncretisme) van afgoderij is er nog 1 weg die we dan 
zeker moeten noemen: het atheïsme. Het geloof dat er helemaal geen god is. Ook dat is een 
overtreding van het eerste gebod! In Psalm 14:1 lezen we; Dwazen denken: Er is geen God. 
Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugt. In dit denken is er helemaal 
geen god en moet je het als mens(heid) zelf doen. Je hebt atheïsme wat in het geheel geen religie 
wil kennen en meer religieuze vormen van atheïsme zoals bijvoorbeeld veel boeddhisten die 
geen god kennen maar geloven dat je verlossing kunt bereiken door een pad van verlichting te 
volgen waardoor je uiteindelijk los komt van het lijden en het sterfelijke bestaan. Atheïsme 
maakt de mens zelf tot voornaamste opperwezen. Is dat niet exact ook wat satan aan de eerste 

mensen voorhoudt in Genesis 3:1-6; 
Van alle in het wild levende dieren die 
God, de HEER, gemaakt had, was de 
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan 
de vrouw: ‘Is het waar dat God 
gezegd heeft dat jullie van geen enkele 
boom in de tuin mogen eten?’ We 
mogen de vruchten van alle bomen 
eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve 
die van de boom in het midden van de 
tuin. God heeft ons verboden van de 
vruchten van die boom te eten of ze 
zelfs maar aan te raken; doen we dat 
toch, dan zullen we sterven.’ Jullie 
zullen helemaal niet sterven,’ zei de 

slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie 
dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de 
boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het 
aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. 
Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.  
 
Het verlangen om zelf als god 
te zijn staat aan de basis van 
alle zonde. Geen wonder dat 
Gods Woord atheïsten 
“dwazen” noemt! De gedachte 
dat de mens zelf de baas (god) 
van zijn eigen leven is zien we 
vandaag de dag als dominante 
gedachte in de westerse 
wereld. W.E. Henley schreef 
het al in een beroemd gedicht 
in 1875: Ik ben de meester van 
mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel.  
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Kun jij bedenken op welke manieren je dit denken terug ziet komen in de samenleving om je 
heen? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Door de 10 woorden op deze wijze te beginnen gaat God direct naar de kern van het zondige 
menselijke hart en wijst de weg naar genezing. Vorige keer hebben we al gezien dat ook in het 
scheppingswerk God 10 maal spreekt en zo alles in het leven roept. Deze 10 woorden staan aan 
het begin van het nieuwe leven binnen het verbond tussen God en Zijn volk Israël. God staat 
aan het begin van die relatie en met dit eerste woord laat Hij ook zien dat er buiten de relatie 
met Hem geen leven is. God is het begin van het (verbonds) leven en alles bestaat in en door 
Hem. De eerste 4 geboden gaan trouwens allemaal over de relatie tussen God en mens en de 
laatste 6 gaan over de wijze waarop die liefde voor God de relatie tussen mensen onderling 
mag beïnvloeden. De Heer Jezus doet iets dergelijks als Hij in reactie op een vraag de 
boodschap van de wet en de profeten (wij kennen dit als het OT) samenvat in Matteüs 22:35-40; 
En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in 
de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, 
is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de 
Profeten. 
 
God verbindt de oproep tot exclusiviteit aan Zijn Verlossingswerk. Je moet weten dat in de 
oude wereld de vele goden onvoorspelbaar waren. Mensen waren constant bezig hun goden 
tevreden te stellen om maar te voorkomen dat ze boos zouden worden en hun toorn over de 
mensen zouden uitstorten. De boodschap was feitelijk: gehoorzaam mij, want anders…. Dit 
leidde onder andere tot het geven van mensenoffers aan toe. De HEERE wijst een hele andere 
weg en verlangt geen aanbidding uit angst. Door allereerst te wijzen op het feit dat Hij het volk 
heeft verlost uit Egypte en slavernij laat Hij zien dat Hij een God is van vrijheid. Israël hoeft niet 
te leven in angst voor allerlei goden maar mag in vrijheid met de HEERE leven. De basis is 
gelegen in Gods liefde voor Israël en die nodigt op haar beurt uit tot wederliefde. Dit komt 
terug in de geloofsbelijdenis van Israël: het Sjema. Luister, Israël! De HEERE, onze God, de 
HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met heel uw kracht. De Heere is één is ook te vertalen als de enige maar ook hier zie je 
dat de basis niet gehoorzaamheid of angst is maar liefde. Het zijn deze woorden die de Heer 
Jezus aanhaalt in Matteüs 22. In het Nieuwe Testament wordt die lijn doorgetrokken als het 
verbond met Israël tot het hoogtepunt komt in Jezus Christus; Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden 
opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 
(Johannes 3:16-17) 
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In Zijn grote liefde komt de Heer Jezus naar de wereld toe om mensen die slaaf waren van 
zonde te bevrijden en een nieuw leven te schenken. (Romeinen 6:1-11) Israël en de Gemeente 
hebben door de liefde, macht en verlossing van Godswege het slavenhuis verlaten en zijn nu 
geroepen om als vrije mensen te leven in en vanuit de liefde van God. 
 
Je bent geroepen om God lief te hebben boven alles. Is dat bij jou zo? Hoe geef je dat vorm? Wat 
vind je daarin moeilijk en hoe zou je daarin kunnen groeien? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Drie-eenheid 
Als we spreken over het eerste woord dan stippen we zijdelings een belangrijk feit aan: de drie-
eenheid. Want als we maar 1 God mogen aanbidden hoe zit het dan met de Heer Jezus? Het 
verwijt van onder andere de Islam is dat Christenen meerdere goden aanbidden.  
 
De kerk heeft dat “veelgodendom” altijd sterk ontkend en afgewezen. Al sinds de tijd van de 
apostelen houdt de kerk vast aan de belijdenis dat er maar 1 God is die we ontmoetten als 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie afzonderlijke personen die zo nauw met  
elkaar verweven zijn dat ze toch 1 zijn. Voor veel mensen een moeilijk concept. Laat ik daarom 

het eens proberen wat makkelijker te maken: 
Neem nu om dit te illustreren eens Water. Water in 
haar basisvorm is gewoon water. Je zou kunnen 
zeggen dat dit God is. Het meest tastbaar is water 
in de vorm van ijs. Je zou kunnen zeggen dat dit 
staat voor Jezus. Wanneer water verdampt dan 

krijg je stoom. Met wat fantasie kun je zeggen dat dit de 
Heilige Geest is. Drie verschillende verschijningsvormen 

voor hetzelfde. Hoewel alle drie een eigen vorm en eigen 
kenmerken en karakteristieken hebben blijft het wel water. 

 
 
 
 
 
 
Hoewel de naam Drie-eenheid nergens letterlijk in de Bijbel staat zien we het concept overal in 
Gods Woord terug komen.  
 Zowel Vader, Zoon als Heilige Geest worden God genoemd. (lees bijvoorbeeld 1 

Korinthe 8:6, Hebreeën 1:8 en Handelingen 5:3-4) 
 Zowel Vader, Zoon als Heilige Geest hebben in de Schrift goddelijke eigenschappen. 

Bijvoorbeeld eeuwig bestaan (Romeinen 16:26, Johannes 8:58 en Hebreeën 9:14) 
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 Vader, Zoon en Heilige Geest zijn allemaal betrokken bij hetzelfde werk. Denk aan de 
verlossing van zondige mensen. (1 Petrus 1:1-2) 

 Zowel Vader, Zoon en Heilige Geest worden genoemd in de zegeningen in de Bijbel ( 2 
Korinthe 13:14) 

 Johannes laat duidelijk zien dat we in Jezus God zelf ontmoeten. (Johannes 1:1-18, 
Johannes 9) 

 
Ook de Heer Jezus zelf laat duidelijk zien dat Hij God zelf is en onze aanbidding meer dan 
waard. Lees de volgende teksten maar eens door: Matteüs 16:16, Johannes 8:58, Johannes 10:30-
33, Johannes 20:28) De aanbidding van Jezus Christus als God staat niet haaks op het 
gehoorzamen van het eerste woord maar is juist doel en vervulling daarvan.  
 
Hoe kijk jij aan tegen het begrip Drie-eenheid? Geloof jij dat je in Jezus Christus God zelf 
ontmoet? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Liefde vormt het hart van aanbidding en is het hart van het eerste gebod. Ben jij het daarmee 
eens? Waarom wel of niet? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
In Zijn woorden aan de Gemeente in Efeze kaart de Heer Jezus deze zaak aan. (Openbaring 2:1-
7) Een gemeente waar veel gebeurt, waar mensen de juiste leer bewaren, waar ze moeilijkheden 
en vervolging verdragen, bezig zijn met het 
evangelie en volharden en toch zegt Jezus dat ze 
van een hoogte gevallen zijn en zich moeten 
bekeren (vs. 5) Wat is er toch aan de hand? Het 
lijkt toch allemaal in orde te zijn? Het probleem 
wat Jezus met de gemeente in Efeze heeft is dat 
ze haar eerste liefde is kwijtgeraakt. Ze zijn zo 
druk bezig met Christelijke activiteiten dat ze de 
liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. Datzelfde 
punt is vaak onderwerp van discussie tussen de 
Heer Jezus en de Joodse leiders in Zijn tijd. Zo 
druk met religie dat de liefde uit beeld raakt. 
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Herken je dit probleem ook bij jezelf of in je gemeente? Op welke manier? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
De oplossing die Jezus geeft is ook voor jou en mij iets om in gedachten te houden: 
 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent: Denk eens terug en probeer te achterhalen op 

welk moment andere dingen de liefde voor Jezus begonnen te verdringen. 
 Bekeer u: Breng je zonde voor Gods aangezicht en neem je serieus voor om dingen te 

veranderen en vraag daarin om Gods leiding en kracht. 
 Doe de eerste werken: Ga terug naar die activiteiten, hart gesteldheid die er was toen er 

nog wel sprake was van een liefdevolle en groeizame relatie met de Heer Jezus. 
 
Als jij deze adviezen van de Heer Jezus leest en bedenkt dat Hij tegen jou of je gemeente 
spreekt; hoe zou je antwoord aan Hem er dan uitzien? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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