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Bijbelstudie Discipelschap deel 10 

Een discipel van Jezus is bekend met (het werk van) de Heilige Geest 

 

Als je regelmatig een kerk bezoekt dan heb je ongetwijfeld gehoord over de Heilige Geest. Ook 

in deze Bijbelstudieserie heb ik het vaker over de Heilige Geest gehad. Sterker nog; om te 

kunnen groeien als discipel van Jezus Christus kun je niet zonder de Heilige Geest hebben we 

ontdekt. Onze groei in zowel geloof als karakter is enerzijds iets waar wij ons naar kunnen en 

mogen uitstrekken maar anderzijds (door onze openheid en ons verlangen naar God) een 

proces wat de Heilige Geest aan ons doet. Dit noemen we het proces van heiliging. Ondanks 

dat we er zo vaak over horen blijkt telkens weer dat er veel onduidelijkheid bestaat over wie de 

Heilige Geest nu eigenlijk is en wat Hij komt doen. Vandaag gaan we in de studie daarom eens 

wat nauwkeuriger kijken naar de Heilige Geest. 

Drie-eenheid 

Als we spreken over de Heilige Geest dan 

spreken we over God zelf. Daarmee stippen we 

een belangrijk feit aan: de drie-eenheid. Sinds 

de tijd van de apostelen houdt de kerk vast aan 

de belijdenis dat er maar 1 God is die we 

ontmoetten als Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie 

afzonderlijke personen die zo nauw met elkaar 

verweven zijn dat ze toch 1 zijn. Voor veel mensen een 

moeilijk concept. Laat ik daarom het eens proberen wat 

makkelijker te maken: 

Neem nu om dit te illustreren eens Water. Water in haar 

basisvorm is gewoon water. Je zou kunnen zeggen dat dit God 

is. Het meest tastbaar is water in de vorm van ijs. Je zou kunnen 

zeggen dat dit staat voor Jezus. Wanneer water verdampt dan 

krijg je stoom. Met wat fantasie kun je zeggen dat dit de Heilige Geest is. Drie 

verschillende verschijningsvormen voor hetzelfde. Hoewel alle drie een eigen 

vorm en eigen kenmerken en karakteristieken hebben blijft het wel water. 

Waarom geloven we in die drie-eenheid? 

✓ Omdat de Bijbel laat zien dat er maar 1 God is. (Deuteronomium 6:4). 

✓ De Bijbel spreekt over God in drie personen: de Vader (1 Korintiërs 1:3), de 

Zoon (Hebreeën 1:6–8), En de Heilige Geest (Acts 5:3–4). 

✓ Meer dan zestig Bijbelgedeelten spreken over die verbinding tussen Vader, 

Zoon en Geest. 
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Wie de Heilige Geest is. 

Vandaag denken we verder na over de persoon en het werk van deze Heilige Geest (HG). Lees 

nu eens de in de tabel genoemde passages over de HG. Schrijf op wat ze volgens jou betekenen 

en wat dat aspect van de HG voor jouw leven betekend. 

 

Ik hoop dat je hebt ontdekt dat de Heilige 

Geest de Geest van God is die al vanaf het 

moment van de Schepping aanwezig en 

betrokken is en dus onlosmakelijk deel is 

van God zelf.  

 

We  spreken over de derde persoon van de 

drie-eenheid. Hoewel de HG geen lichaam 

heeft lezen we in de Bijbel wel dat de HG 

beschikt over persoonskenmerken.  

 

Hoewel de HG krachtig is hebben we dus niet te maken met een soort “kracht” maar met God 

zelf. In 1 Korintiërs 2:4 lees je daarover. Jesaja 11:2 verteld ook over deze krachtige Geest maar 

ook dat deze Geest wijs en verstandig is en inzicht heeft.  

 

Kijk zelf eens naar de teksten in de tabel op de volgende pagina. Wat leren ze je over de 

persoon van de Heilige Geest en wat kun jij daaraan hebben in je leven? 

 
 

Wat dit voor mij betekend 
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In de Bijbel is het heel vaak zo dat de naam die iemand heeft ook iets zegt over het werk en 

zelfs het karakter van die persoon. Net zoals dat Jezus vele namen heeft worden in de Bijbel 

verschillende namen gebruikt voor de HG. Jezus zelf noemt in Johannes 14:16 de HG 

pleitbezorger. In andere vertalingen is dat vertaald als trooster. In het Grieks staat er paraklētos. 

Dat betekent ‘pleitbezorger, helper. Als voltooide vorm van het werkwoord para-kaleō ‘erbij 

roepen, te hulp roepen, verzoeken, smeken; oproepen, vermanen, aansporen; (vriendelijk) 

aanmoedigen, bemoedigen, troosten’ betekent het eigenlijk ‘erbij of te hulp geroepen’. 

Zelfstandig gebruikt is 

het dan ‘de erbij 

geroepene’, de persoon 

die erbij of te hulp 

geroepen wordt, met 

name gezegd van 

iemand die een ander 

voor de rechtbank 

bijstaat, d.w.z. zijn zaak 

bepleit, maar ook meer 

algemeen een helper of 

raadsman1.  

 

Andere benamingen zijn bijvoorbeeld Geest van de genade (Hebreeën 10:29), Geest van God 

(Romeinen 8:9) Geest van Jezus (Handelingen 16:7) 

Nogmaals wordt heel duidelijk dat de HG niet zomaar een onpersoonlijke kracht is maar de 

derde persoon van de drie-eenheid: God zelf. 

 
1 Bron https://online.studiebijbel.nl/a/?x=BSXceO1dkmu1uxZ5Uf4O9g#/ 

 

1 Korintiërs 12:11 

 

Bijbelgedeelte 

Johannes 16:13-14 

Wat de Bijbel hier leert over 

de Heilige Geest 
Wat dit voor mij betekend 
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Wat de Heilige Geest doet 

 

Nu we meer ontdekt hebben over de persoon van de HG willen we ook wat dieper kijken naar 

het werk van de HG. Wat komt Hij eigenlijk doen en wat heb jij, als gelovige, daar nu eigenlijk 

aan? 

Ik denk dat het moeilijk is om het werk van de HG in het leven van een gelovige te 

overschatten. Op allerlei gebieden en vele aspecten van het leven als discipel van Jezus zijn we 

afhankelijk van het werk van de HG. Bedenk eens wat een zegen dat is. God die met jou wil 

samenwerken. Groter en mooier wordt het 

niet! Laten we eens kijken naar Johannes 

16:13-14. We ontdekken daar dat de HG bij 

ons komt om ons in de waarheid te 

onderwijzen. De HG staat ons bij, onderwijst 

ons in Gods Woord en maakt ons bekend wat 

God ons duidelijk wil maken. In andere 

Bijbelteksten zien we nog dat de HG ons wil 

leiden, voor ons pleit als we niet weten wat 

we moeten bidden, Hij overtuigt van zonde, 

wijst op Jezus en speelt een onmisbare rol in 

onze heiliging door de vrucht van de Geest te 

laten groeien in ons leven. 

Ontdek zelf meer over het werk van de HG 

door de tabel op de volgende pagina’s in te 

vullen. 

 

   

  Bijbelgedeelte 

 

Wat dit Bijbelgedeelte ons 

leert over het werk van de 

HG 

Wat dit voor mij persoonlijk 

betekend 

Genesis 1:1-3 

 

  

2 Petrus 1:21 

 

  

Lucas 1:35 
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Johannes 16:8 

 

  

Titus 3:5 

 

  

Efeziërs 1:13-14 

 

  

Efeziërs 2:18 

 

  

Efeziërs 5:18-19 

 

  

1 Korintiërs 6:19-20 

 

  

1 Korintiërs 12:13 

 

  

1 Korintiërs 12: 7-11 

 

  

Romeinen 8:14 

 

  

Romeinen 8:16 

 

  

Romeinen 15:16 

 

  

Johannes 16:12-14 

 

  

Handelingen 13:4 

 

  

Galaten 5: 16-17   
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Galaten 5:22-23 

 

  

Filippenzen 3:3 

 

  

Romeinen 8:26-27 

 

  

            

In dat korte overzichtje (want er valt 

nog veel meer te ontdekken) heb je 

hopelijk gezien dat de HG 

onmisbaar is.  

Ten eerste was je zonder het werk 

van de HG nooit tot geloof gekomen 

en ten tweede is geestelijke groei 

onmogelijk zonder de hulp en 

leiding van de HG. Hij is degene die 

nieuw leven geeft aan degenen die 

geestelijk dood zijn (Johannes 3: 3–7; 

Titus 3: 5).  

Vervolgens komt Hij in jou als gelovige wonen en werken (1 Korintiërs 6:19), geeft ons de 

kracht om te leven zoals we zouden moeten. Hij verzegelt ons en garandeert ons de hemel 

(Efeziërs 1:13) Bovendien verenigt hij ons permanent met Christus en zijn lichaam (1 Korintiërs 

12:13). 

Volgens Galaten 5:25 moeten wij de richting volgen die de Geest ons wijst. Hoe doe jij dit en 

hoe krijgt dit vorm in jouw leven? Ben je hierin gegroeid of hoe zou jij hierin kunnen groeien? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Onder andere in Efeze 5 zien we hoe een door de HG geleid leven eruit ziet. Lees de tekst eens 

en kijk naar je eigen leven. Bid God om leiding en luister naar Zijn stem. Zijn er dingen die je 

wilt veranderen? Welke? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Met welke moeilijke beslissingen wordt je nu geconfronteerd? Hoe kun je leren vertrouwen op 

het Woord van de waarheid (Kolossenzen 1: 5) en de Geest van de waarheid (Johannes 16:13) 

om de leiding te krijgen die je nodig hebt? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Wat betekenen deze verzen en hoe passen we ze toe in ons leven? Doof de Geest niet uit ( 1 

Tessalonicenzen 5:19)  Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee 

u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. (Efeze 4:30) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ervaar jij wel eens dat de HG jou ergens van probeert te overtuigen? Hoe probeert Hij om je 

aandacht te krijgen en op welke manier beïnvloedt Hij jouw handelen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Als bonus vandaag nog een overzicht van de eigenschappen die Vader, Zoon en HG met elkaar 

delen. 

Eigenschap 

 

Vader Zoon 

Jezus 

Heilige Geest 

Eeuwig 

 

 

Romeinen 16:26-27 Openbaring 1:12-17 Hebreeën 9:14 

Schepper 

 

 

Psalm 100:3 Kolossenzen 1:15-16 Psalm 104:30 

Alomtegenwoordig 

 

 

Jeremia 23:24 Efeziërs 1:20-23 Psalm 139:7 

Alwetend 

 

 

1 Johannes 3:20 Johannes 21:17 1 Korintiërs 2:10 

Eigen wil 

 

 

Efeziërs 1:3-5 Matteüs 8:3 1 Korintiërs 12:7 

Geeft leven 

 

 

Genesis 1:11-31 Johannes 1:4 Romeinen 8:10-11 

Helpt de gelovige en 

geeft kracht 

 

Psalm 138:3 Filippenzen 4:13 Efeziërs 3:16 

Redder 

 

 

Psalm 62:1 Handelingen 4:12 Titus 3:3-5 

 


