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Bijbelstudie Discipelschap deel 5
Het karakter van een discipel 4: geloof en zachtmoedigheid.

Waar je mee omgaat daar wordt je mee besmet. Dit is in ons land een bekend spreekwoord
wat duidelijk maakt dat wij mensen de eigenaardige neiging
hebben om het gedrag van de mensen om ons heen te spiegelen
in ons eigen leven. Dit levert soms hilarische situaties op.
Brigitte Kaandorp spreekt in een van haar shows over het
ANWRB echtpaar wat dagelijks in dezelfde kleding loopt en
naadloos op elkaar ingespeeld is.

(https:/ /www.dailymotion.com/video/x6fs6tl)

Soms brengt het ook het slechtste in mensen naar boven zoals

1 tijdens de rellen naar aanleiding van de avondklok in januari

2021. Het is daarom ook dat de Bijbel ons waarschuwt om de mensen waar we mee omgaan
zorgvuldig uit te kiezen (1 Korinthe 15:33)

Tegelijk is het voor ons Christenen ook goed nieuws! Het betekend namelijk ook dat wanneer
we leven in een intieme relatie met Jezus we ook meer en meer op Hem zullen gaan lijken. Dat
is hetgeen de Bijbel ook beloofd ( 2 Korinthe 3:18) In Galaten 5:22 spreekt Paulus over de vrucht
van de Geest. Hij omschrijft het karakter van de Heer Jezus en dat is het beeld wat ook in ons
leven steeds meer zichtbaar mag worden. De afgelopen keren hebben we al een aantal
elementen hiervan verkend en vandaag gaan we verder met onze studie naar het karakter van
een discipel van Jezus. We spreken over geloof en zachtmoedigheid.

Geloof

Geloof als vrucht van de Geest klinkt je misschien wat vreemd in de oren want om de vrucht
van de Geest te kunnen ontvangen moet je toch allereerst geloof hebben? Om dit te kunnen
begrijpen is het goed om even naar de betekenis van het gebruikte Griekse woord te kijken: Het
zelfstandig naamwoord (vrl.) pistis betekent (1) ‘trouw, betrouwbaarheid’, en (2) ‘(het)
vertrouwen, geloof’. Bij de eerste betekenis gaat het om “trouw’ of “betrouwbaarheid” als deugd
of eigenschap van iets of iemand. Bij de tweede betekenis gaat het om geloof of vertrouwen. In
Galaten 5:22 wordt door de woordvorm duidelijk dat het hier gaat om de eerste betekenis:
trouw. Of zoals de Naardense Bijbelvertaling terecht vertaald: betrouwbaarheid.
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Een discipel van Jezus is betrouwbaar. Lees Klaagliederen 3:22-24, Hebreeén 3:6 en 2
Timotheiis 2:11-13. Hoe zou jij betrouwbaarheid omschrijven?

Een betrouwbaar mens is een aangenaam mens. Het betekend dat je iemand bent op wie men
kan rekenen, die zijn afspraken nakomt en op wiens woorden/beloften ze kunnen bouwen.

Ook van God wordt gezegd dat Hij betrouwbaar is. Heb jij dit in je leven al mogen ervaren?
Hoe dan?

Het mooie is dat geloof en betrouwbaarheid hand in hand behoren te gaan. Ons geloof in God
behoort betrouwbaarheid in ons uit te werken. Wanneer we vertrouwen op (=geloven in) de
woorden van Jezus zal dat ons beinvloeden in ons gedrag;:

geloofsvertrouwen Daden van betrouwbaarheid

Ik ben door God geschapen — Ik leef vandaag in het besef
tot Zijn eer dat niet mijn eigenbelang
voorop staat maar doe wat
Hem verheerlijkt.
Jezus heeft me geroepen en — Ik zoek naar mijn plaats in
gezonden Zijn Koninkrijk
God gaf me gaven en — Ik zoek naar manieren om
talenten God en mensen te dienen met
wat ik heb en wie ik ben.
Jezus redde me en maakte me — Ik ben actief verbonden met
deel van Zijn lichaam de gelovigen om me heen en
ben dienstbaar in de
Gemeente
.

In de laatste kolom kun je een eigen voorbeeld invullen van hoe geloof leidt tot
betrouwbaarheid in je gedrag.

Discipelschap




baptisten
gemeente
vroomshoop

( Foklko Stalman

Hoe betrouwbaar ben jij doorgaans?

Zijn er terreinen in je leven waarin je graag meer betrouwbaar zou willen zijn? Wat betekend
dit in je relatie met God?

Op welke terreinen in je leven zou je betrouwbaarder kunnen zijn voor de mensen om je heen?
Wat zou je kunnen/willen doen om daarin te groeien?

Zachtmoedigheid

De volgende karaktereigenschap van een

discipel die we bespreken is zachtmoedigheid.

Voor we erin duiken wil ik je vragen om eens
na te denken over de term
“zachtmoedigheid” Welke kenmerken komen
er bij je boven?
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Zachtmoedigheid’ is een milde gezindheid, het staat tegenover een strijdzuchtige
geldingsdrang. In het Grieks staat er het woord “prautes” Een woord wat wordt gebruikt om
een aangenaam en vriendelijk persoon te omschrijven of een milde straf en zelfs een tam dier.

Misschien is dat laatste wel een leuke vergelijking om Bijbelse zachtmoedigheid te omschrijven.
Zachtmoedigheid in Bijbelse zin heeft absoluut niets te maken met zachtzinnigheid of een
gedwee mens. Denk eens aan een tamme olifant. Ook in getemde situatie is een olifant nog

steeds een enorm krachtig en indrukwekkend dier, de kracht is alleen gecontroleerd.

Een zachtmoedig mens laat zich in moeilijke of gespannen situaties niet compleet gaan maar
laat zich beheersen door Gods Geest zodat ook in de moeilijke situaties (met moeilijke, lastige

mensen ®)) hij kalm, nederig, vriendelijk en redelijk blijft reageren. In plaats van kiezen voor
de kracht van trots en woede, kiest een zachtmoedige discipel van Jezus voor de kracht van
nederigheid.

Hierin imiteren we de HEERE Jezus. Jesaja zegt
over Hem in H42:1-3: Zie, Mijn Knecht, Die Ik
ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel
een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hemn
gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen
uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn
stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat
niet laten horen. Het geknakte riet zal Hij niet
verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet
uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen
uitgaan.

Heb jij de zachtmoedigheid van Jezus wel eens ervaren in je leven? Wat waren de
omstandigheden? Wat deed het met jou?

Als we zachtmoedigheid in actie willen zien kunnen we kijken naar en leren van Jezus. Juist in
de omstandigheden rondom Zijn lijden en sterven wordt ons goed duidelijk hoe
zachtmoedigheid eruit ziet. De God van onbegrensde macht controleert zijn macht en majesteit,
laat zich, ondanks provocaties en ellende, niet verleiden tot onbesuisde reacties maar toont ook
dan Zijn vriendelijkheid en goedheid.

v Ondanks dat Jezus weet dat 1 van Zijn leerlingen Hem zal verraden (Matteiis 26:14-16
en 20-25 en 47-50) 1 Hem zal verloochenen (Matteiis 26:31-35 en 69-75) en de rest Hem
in de steek zal gaan laten ( Matteiis 26:56) blijft Hij vriendelijk naar hen toe, verlangt Hij
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ernaar om het Paasmaal met hen te gebruiken ( Matteiis 26:17-30), wast Hij hen de
voeten (Johannes 13:1-10) en bid vurig voor hen (Johannes 17)
v" Lukas 22:42 laat zien dat zelfs in moeilijke omstandigheden van verdriet en pijn Jezus de
hemelse Vader wilde blijven dienen.
v" Bij Zijn arrestatie is Jezus degene die oproept geen geweld te gebruiken en geneest het
slachtoffer van Petrus™ onbezonnen geweldsuitbarsting Lukas 22:47-53)

v" Als Hij wordt mishandeld en bespot door het Sanhedrin (Lukas 22:63-71) blijft Hij kalm
en als Herodes en de soldaten Hem beledigen geeft Hij geen weerwoord (Lukas 23:8-12)

v" Aan het kruis bidt Hij zelfs voor wie Hem kruisigen en beledigen ( Lukas 23:33-37) en

bekommert Hij zich om Zijn dierbaren (Johannes 19:26-27)

Als je de genoemde tekstgedeelten leest en geconfronteerd wordt met de
zachtmoedigheid van Jezus welke gedachten over zachtmoedigheid komen er dan bij je
boven?

V/aaw7s

Zijn zachtmoedige mensen “doetjes”, “mietjes” of “slappe zakken”? Waarom wel of
niet?

In Mattetis 11:29 zegt Jezus het volgende: Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik
zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.

Jezus nodigt ons uit om bij Hem te komen zodat we
leren wat zachtmoedigheid is en dat we daarin rust
zullen ontvangen. Waarom ontvangen we rust voor onze
ziel als we leren om meer zachtmoedig te zijn?
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Op welke terreinen/situaties in jouw leven ervaar jij moeite om zachtmoedig te zijn?
Wat zou je kunnen doen om dat te veranderen? Hoe kan je geloof in de Levende God je
daarin helpen?
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