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Bijbelstudie deel 12 
 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om 
die af te schaffen, maar te vervullen. Want, 

voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal 
er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het 
alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden 
afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd 
worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en 
onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der 
hemelen. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet 
overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de 
Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet 
binnengaan.Matteüs 5:17-20   

 

Voor we gaan beginnen met onze studie wil ik je vragen om allereerst zelf eens na te denken 

over wat jij denkt. Wat bedoeld de Heer Jezus volgens jou met deze woorden? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

We zijn aanbeland bij het laatste deel van onze studie naar de 10 woorden die God aan Zijn 
volk geeft tijdens hun verblijf in de Sinaï. Vandaag kijken we even terug maar vooral kijken we 
naar de relatie tussen de Heer Jezus en de wet en wat dat voor ons betekend. Het is belangrijk 
om te blijven onthouden dat de 10 woorden deel zijn van een groter geheel. We hebben in deel 
1 gezien dat de 10 woorden horen bij de verbondssluiting tussen God en Israël. De structuur 
doet denken aan in die tijd meer voorkomende vazalverdragen1. Om op te frissen kijken we 
nog een keer naar de totale structuur: 
 

✓ Uitnodiging tot een verbond (Ex. 19:3-7)  
o Herinnering aan Gods zorg en redding 
o Uitnodiging om Gods eigendom te worden 
o Oproep tot gehoorzaamheid en dienstbetoon (priesters en heilig)  

 
1 Voor de betekenis van vazalverdrag zie Bijbelstudie “de 10 woorden” deel 1. 
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✓ Israël krijgt de ruimte om te reageren op Gods 
uitnodiging ((Ex. 19:7-9) 
 
✓ God kondigt Zijn komst aan (Ex. 19:10-25) o 3 dagen 
van voorbereiding 

o Oproep om de berg niet te betreden 
 
✓ De inhoudelijke kant van het verbond wordt bekend 
gemaakt (Ex. 20:1-24:18)  

o Hoofdverbondstekst (Ex. 20:1-18)  
o Aanhef waarin de naam van de Koning bekend 
gemaakt wordt. (Ex. 20:1a) 
o Herinnering aan de grote daden van de Koning. (Ex. 20:1b) 
o Bepalingen van het verbond (Ex. 20:2-18) 
o Nadere uitwerking van de bepalingen (Ex. 20:19-23:33) 

 
✓ Het volk mag reageren op het verbond (Ex. 24:1-8)  

o 12 stenen en een altaar als getuigen van het verbond. 
o Diverse offers worden gebracht 
o De hele tekst wordt voorgelezen 

o Het volk stemt in met het verbond 
 
✓ Verbondssluiting  

o Mozes, Aäron, Nadab, Abihu en 7 oudsten gaan de berg op en brengen                    
 het antwoord van Israël over aan God. 

o Een maaltijd bezegeld het verbond. 
o Naar goed gebruik worden twee afschriften van het verbond gemaakt ( Ex. 31:18) 

 
Wat was nu dan de plaats van de 10 woorden die we bestudeerd hebben? Hoe heeft God ze 
bedoeld?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Ten tijde van de Heer Jezus is Israël geen vrij land meer maar staan ze onder Romeins bestuur. 
In het Romeinse rijk werden veel verschillende goden aanbeden en in de meeste overwonnen 
landen leverde dit geen problemen op. Men keek niet op een paar goden meer of minder. In het 
geval van Israël was dat anders. In de eerste van de 10 woorden kreeg Israël de opdracht dat ze 
geen andere goden mochten vereren en dus naast de HEERE niet de Romeinse goden of de 
Romeinse keizer mochten aanbidden. Het unieke van Israël was juist dat ze monotheïstisch 
waren. Dat was ook hun geloofsbelijdenis: Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is 
één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw kracht. (Deut. 6:4-5) De Joden hadden overal in het Romeinse rijk officiële toestemming 
gekregen om hun geloof in vrijheid te belijden. Hoewel de Romeinen (en vele anderen) het 
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maar raar vonden mocht men doorgaan met het slechts erkennen van 1 God. Midden in een zo 
andere wereld en als deel van een heel divers wereldrijk werd er dan ook heel serieus 
omgegaan met het Joodse geloof. Het was veel meer dan alleen maar een geloof het was ook 
een identiteit. Wie je was werd bepaald door je geloof. Het Joodse geloof maakte dat er een 
groot onderscheid was tussen de volken en de Joden. Dit werd zichtbaar in het aanbidden van 
de ene God, de tempel met haar offers, de feesten maar ook in zaken als voedsel en besnijdenis. 
Die typisch Joodse 
dingen waren deel van 
de unieke identiteit van 
Israël en dus belangrijk 
om te bewaren en te 
bewaken zeker in tijden 
van vreemde 
overheersing of tijdens 
een diaspora!  
Bedenk dan ook dat 
Israël leefde met het 
trauma van de 
Babylonische 
ballingschap. De tempel 
was verwoest, het land verslagen en decennia lang moest men in den vreemde leven vanwege 
de zonde en ongehoorzaamheid van het volk aan het verbond met God. Als je deze beide zaken 
in gedachten houdt dan snap je dat men het geloof erg serieus nam. Rondom het verbond met 
God waren door de religieuze leiders nog veel meer regels en voorschriften gemaakt die maar 
moesten voorkomen dat je de regels van het verbond met God zou overtreden. De 
Schriftgeleerden en Farizeeën met name waren erg fanatiek in deze dingen en hielpen ook de 
andere mensen om trouw te leven aan het verbond met God. Gehoorzaamheid en trouw aan 
het verbond waren belangrijke kenmerken van het leven in Israël ten tijde van Jezus. Kun jij 
bedenken welke gevaren er daarin op de loer liggen? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
In onze beginwoorden van deze studie in Matteüs 5 horen we Jezus zeggen dat Hij niet is 
gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Hij tornt dus ook niet aan de plaats en 
betekenis van de 10 woorden. Sterker nog in deze serie studie hebben we regelmatig gezien dat 
Jezus de lat vaak nog hoger lijkt te leggen en toch komt Hij telkens in conflict met de 
Schriftgeleerden en de Farizeeën. Waarom zou dat conflict er zijn terwijl ook Jezus de positie 
van de wet erkent? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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De ontmoetingen die beschreven worden in Lukas 18:18-27 en Matteüs 22:34-40 geven 
antwoord op die vraag. Het navolgen van alle regels werd op den duur zo belangrijk dat de 
letter van de wet belangrijker werd dan de geest van de wet. Of om het met andere woorden te 
zeggen: door totale gehoorzaamheid kon je de liefde/genade van God verdienen. Jezus wijst in 
Matteüs 22 er juist op dat het anders is. Het begint met de liefde van God en ons gedrag mag 
een antwoord zijn op de liefde die we van Hem hebben ontvangen. We hebben in de eerste 
studie ook al gezien dat het zo werkt. God verkiest en verlost en biedt vervolgens aan om in een 
verbondsrelatie met Hem te leven. Het geven van de wet/ het menselijk gedrag is dus het 
gevolg van Gods genade en niet andersom!  
 
In de rest van het Nieuwe Testament zien we deze gedachte verder uitgewerkt en Paulus laat 
heel duidelijk zien dat de wet juist bij de Heer Jezus brengt. In bijvoorbeeld Romeinen 3 laat 
Paulus zien wat de relatie is tussen Jezus en de wet. Kun jij het eens in eigen woorden 
proberen te omschrijven wat Paulus in dat hoofdstuk beweert? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Gods voorschriften laten universeel zien dat de mens schuldig staat ten opzicht van God en er 
niemand is die door eigen vroomheid genade kan verdienen. Joden niet en heidenen niet. We 
hebben iemand nodig die verlossing geeft en die persoon is Gods Zoon: de Heer Jezus. Hij is 

Degene die de wet 
helemaal heeft vervuld in 
Zijn zondeloos leven. Met 
Zijn volmaakte offer op 
Golgota heeft Hij eenmalig 
de prijs betaald voor onze 
overtredingen. Heel de 
offerdienst in Israël was 
een voorafschaduwing van 
het grote offer van Jezus op 
Golgota en ieder die dat 
offer wil aannemen en 
geloven wordt vergeven, 
gered en mag zich kind 
van God noemen. Niet 
alleen Joden maar ook 
heidenen. Precies zoals 
altijd al Gods bedoeling is 
geweest. (zie oa. Genesis 

12:3 en Jesaja 42:1) 
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Mensen worden dus niet gered door goede daden, offers of gehoorzaamheid maar enkel en 
alleen door genade. In die genade wordt Gods liefde zichtbaar en die liefde wil iets bij ons 
teweegbrengen. In Ezechiël 36:26-27 lezen we over hoe de HEERE mensen een nieuw en levend 
hart wil schenken. Hoe Hij Zijn wet in het binnenste van mensen wil schrijven. Het is hierom 
dat Jezus zegt dat de Hele wet kan worden samengevat in liefde voor God en voor de naaste. 
Wanneer je de liefde van God echt kent zal die liefde je leven veranderen zeggen zowel 
Ezechiël als Jezus.  
 
Het Christelijk geloof is dan ook absoluut geen religie zoals zo vaak wordt beweert. Religie 
draait om voorschriften, gebruiken en tradities. De boodschap van het evangelie is die van een 
bevrijdende relatie met God. Die relatie door en met Jezus is levens veranderend! 
 

Religie Evangelie 

Acceptatie door gehoorzaamheid Ik ben geliefd en daarom wil ik gehoorzamen 

Motivatie door onzekerheid/angst Motivatie door dankbaarheid en liefde 

Als ik faal verspeel ik Gods nabijheid God is nabij en helpt mij genadig, ook als ik 
faal 

Ik gehoorzaam om iets van God te krijgen Ik heb van God alles al ontvangen 

Mijn identiteit is afhankelijk van hoe hard ik 
mijn best doe en hoe succesvol ik daarin ben 

Mijn identiteit wordt bepaald door wat God 
voor mij heeft gedaan en wat Hij zegt 

De ene mens is beter dan de andere doordat 
de ene mens God meer gehoorzaam is dan de 

andere 

We zijn allemaal afhankelijk van Gods 
genade en staan daarom naast elkaar 

Gebed draait hoofdzakelijk om vragen en 
smeken. Ik probeer God mijn 

omstandigheden binnen te trekken 

God is altijd bij mij en dat weet ik. In het 
gebed mag ik vragen maar dankzegging en 
aanbidding, het vieren van de relatie vormt 

de hoofdmoot van mijn gebed 

Ik weet niet of ik genoeg heb gedaan om 
Gods liefde te verdienen 

God houdt van mij en dat geeft me vrede en 
zekerheid 

 
Zoals je ziet heeft de boodschap van het evangelie een diepe uitwerking op het leven. Ik ben 
lang niet volledig. Kun je zelf het schema nog aanvullen met persoonlijke voorbeelden? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Jezus is niet gekomen om de wet/de 10 woorden buiten werking te zetten maar Hij kwam om 
ze te vervullen. De 10 woorden laten ons zien dat het voor ons onmogelijk is om in eigen kracht 
naar Gods maatstaven te leven. Ook Israël wist dat en daarom kenden ze de offerdienst. Nu 
Jezus het volmaakte, zondeloze offer heeft gegeven mogen we daar ons leven op bouwen. 
Wanneer we geloven in Christus kijkt God ons aan in Christus. Wanneer we ons met Hem 
omkleden dan ziet God, wanneer Hij naar ons kijkt de Here Jezus. Dat noemen we 
rechtvaardiging. Als we echt gaan snappen wat God in Christus heeft gedaan, hoe groot Zijn 
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liefde werkelijk is dan zal dat ons leven veranderen en een verlangen in ons oproepen die liefde 
te beantwoorden met hoe wij ons leven inrichten. Dat noemen we heiliging. De Heilige Geest is 
Degene die dat proces in ons wil bewerken. Hij laat Zijn vrucht/ een nieuw hart in ons groeien 
wat gericht is op wat God wil. 
 
Doordat we zijn gered en verlost mogen we in een relatie met God zelf leven en die relatie zal 
ons leven veranderen. Daarmee staan we op hetzelfde punt als Israël daar bij de berg Sinaï. God 
heeft verlost en biedt een nieuw leven als Gods uitverkoren geslacht aan (1 Petrus 2:9-10) Het 
grote verschil is tussen beide situaties is de Heer Jezus die voor, bij en in ons is! 
 
 
 


