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De unieke en radicale boodschap van Jezus. 

 

De radicale boodschap van Jezus noemen we evangelie: 

 Grondwoord: εὐαγγέλιον 

 Transliteratie: euaggelion 

 Het zelfstandig naamwoord (onz.) euaggelion betekent ‘goed bericht, goed 

nieuws, evangelie’. 

In de Bijbel krijgt Gods goede nieuws een naam: Jezus Christus! 

 

 

Matteüs 1:23   Immanuël   God met ons 

Matteüs 1:21   Jezus    De Here is redding 

 Johannes 1:29   Lam van God   verwijzing naar het offerlam 

Johannes 10: 9  Deur    toegang naar God 

Jesaja 9:6   Vredevorst   brengt shalom 

Johannes 8:12  Licht van de wereld Gods  heerlijkheid 

Hebreeën 12:2  Voltooier   Jezus werkt in ons 

1 Petrus 2:25    Herder   leidt, voorziet en beschermt 

Johannes 11:25  Opstanding en leven gever van eeuwig leven 

Openbaring 19:16  Koning der koningen soevereine God 

   

 

 

Het Engelse woord voor evangelie is gospel. De 

letters hiervan zijn een mooi bruggetje om ons over 

de inhoud van het evangelie te leren. 

G: het evangelie gaat over God. 

O: het evangelie gaat over onszelf 

S: het evangelie gaat over een Savior (een Redder) 

P: het evangelie heeft power (kracht) 

E: het evangelie moet je ontvangen (Embrace) 

L: het evangelie verandert je leven (Life altering) 
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Wanneer we tot geloof in Jezus komen worden we een nieuw mens, een nieuwe schepping. We 

leven in een nieuwe realiteit die ons hele bestaan transformeert. In Johannes 3 spreekt Jezus in 

gesprek met Nikodemus hierover als over een Wedergeboorte. Letterlijk staat er van bovenaf 

opnieuw geboren worden. Paulus heeft het hierover in 2 Korintiërs 5:17 Daarom, als iemand in 

Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 

We gaan dat goede nieuws nu in detail bekijken: 

 

Het evangelie gaat over God 

 

Lees voor jezelf Psalm 103 eens door. Wat zegt deze Psalm je over Gods karakter? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Psalm 103 beschrijft God als liefdevol, genadig, geduldig en trouw. Komt dit overeen met jouw 

beeld van God? Is dat altijd zo geweest of is dit gedurende je leven verandert? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

In het begin van zijn evangelie schrijft Johannes: Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren 

Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Joh 1:18) Wat leert Jezus 

jou over Gods karakter? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Het evangelie gaat over onszelf 

 

Lees in je Bijbel Romeinen 3:10-26 en Romeinen 6:23 eens. Waarom hebben we volgens deze 

tekstgedeelten een redder nodig? Wat is er mis met ons mensen? Hoe ervaar jij dat? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Een populaire gedachte is dat wij mensen van nature goed en aardig zijn. Sommige mensen 

geloven dat ieder mens iets goddelijks heeft wat je 

kunt vinden en laten groeien. De Bijbel leert dat ieder 

mens zondig is. Dat sinds de eerste mensen (Adam en 

Eva, zie genesis 2 en 3) we van nature geneigd zijn om 

voor onszelf te kiezen en ons af te keren van God. 

Zonde is niet zozeer alleen iets wat je doet maar 

allereerst en veelmeer een hart gesteldheid. Bijbels 

gezien is zonde je af keren van datgene waar je als 

mens voor gemaakte bent: leven in een intieme relatie met God en voor jezelf gaan leven. Deze 

zonde zorgt voor scheiding tussen de Heilige God en ons als mensen. Een scheiding die 

definitief wordt met de dood, een eeuwig verloren en gescheiden zijn van God en het goede 

leven wat Hij je wil geven. Zonde maakt ons geestelijk dood. 

De bekende schrijver C.S. Lewis heeft eens gezegd dat wij mensen geen redelijke wezens zijn 

die slechts her en der wat verbeteringen nodig hebben maar dat we wezens zijn die rebelleren 

tegen God en onze wapens moeten neerleggen. 

 

Hoe denk jij dat zo’n overgave eruit ziet? Denk je dat dit moeilijk is en waarom wel of niet? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Het evangelie gaat over een Redder 

De Bijbel maakt duidelijk dat we zelf niets kunnen doen om onszelf te redden van die dood. 

Maar God laat ons mensen niet in de steek. Hij houdt van ons en stuurt een Redder. 

 

 

 

 

 

 

C. S. Lewis said that we are not 

“basically decent” folks who need a bit 

of improvement. We are rebels who 

need to lay down our arms. 
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Lees Jesaja 53. Wat verteld deze passage over Jezus? Wat is er door Zijn dood bereikt? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Het loon van de zonde is de dood. Volgens de Bijbel heeft de Here Jezus voor ons het loon van 

onze zonde betaald. Hij droeg de straf, het oordeel wat wij verdienen. 

Jezus stierf zodat wij mogen leven. 

Als Jezus op Golgotha uitroept dat het volbracht is 

(Joh. 19:30) betekend dit dat op dat moment de 

schuld van jou en mij betaald is. Dat Jezus het loon 

van onze zonde heeft betaald en dat daarmee de 

scheiding tussen mens en God is overbrugd. We 

kunnen door Jezus weer leven in verbondenheid met 

God. Als teken daarvan scheurt God op het moment 

van Jezus’ dood het voorhangsel in de tempel doormidden. (Matt. 27:51) 

In de kruisdood van Jezus zien we welke afschuwelijke gevolgen de zonde heeft en worden we 

bepaald bij God grote liefde voor jou en mij. Als Jezus met Pasen opstaat uit de dood zien we 

dat God sterker is dan zonde, dood en duivel. 

Het evangelie is krachtig 

 

Lees Romeinen 1:16 eens door. Het Griekse woord voor kracht is δύναμις = dunamis. Het 

woord dynamiet is hiervan afgeleid. Je zou kunnen zeggen dat het evangelie geestelijk 

Dynamiet is.  

God vernietigd de gevolgen van de zonde in de kruisdood van Jezus. In Jezus blaast God de 

zonde die scheiding brengt tussen Hem en mensen op 

Door te geloven (= vertrouwen op) in het werk van Jezus worden we opnieuw geboren, mogen 

we leven in nauwe verbondenheid met God. We zijn een nieuwe schepping hebben we al 

gelezen (2 Kor. 5:17) Wat betekend het volgens jouw om een nieuwe Schepping te zijn? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Het evangelie van Jezus Christus is zulk goed nieuws omdat het zin en richting geeft aan het 

leven als mens en daarbij zo totaal anders is dan de boodschap van andere religies. Daar gaat 

het er vaak om dat jij jezelf moet verbeteren of dat je moet voldoen aan allerlei regels en 

voorschriften voordat jij acceptabel bent in de ogen van God. 
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Het sleutelwoord in het evangelie van Jezus Christus is Genade. Genade betekend onverdiende 

gunst. Vanuit Zijn liefde voor ons geeft God het kostbaarste wat Hij heeft; Zijn eigen leven om 

voor ons het loon van de zonde te betalen en om ons zo weer dichtbij Hem te kunnen brengen. 

Niets van wat wij deden, doen of zullen doen heeft God daartoe gebracht, het was Zijn keuze, 

Zijn wil en Zijn liefde die Hem daartoe dreef. Wij kunnen dat niet verdienen of er iets aan 

afdoen, we kunnen het slechts dankbaar ontvangen. 

Wat betekend genade voor jouw relatie met God? Heeft het ook iets te zeggen over je andere 

relaties? Wat dan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Waarom deze basiszaken? Omdat het belangrijk is om als leerling van Jezus niet alleen de 

kennis te hebben maar om deze kennis toe te passen op je leven. Ik hoop dat de vragen je 

helpen om juist dat te doen: Gods goede nieuws toepassen in jouw leven. Tot slot nog een paar 

vragen om je daarin uit te dagen: 

 

 

Denk eens na over jouw leven met Jezus. Wie is Hij voor jou? Is Hij een echt persoon, een 

interessant historisch figuur, een wijs mens, of een mythe? Waar is die mening op gebaseerd? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Het evangelie omschrijft Jezus als Redder. Hoe ervaar jij dat? Heb je een Redder nodig? 

Waarom. Wanneer heb je die redding voor het eerst ervaren? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Wat zijn de effecten van genade in jouw leven? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Kijk eens naar het nieuws. Hoe zou het evangelie van Jezus hoop kunnen brengen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Het Evangelie moet omarmd (Embraced) worden. 

 

Wanneer Jezus begint met Zijn bediening is de boodschap die Hij verkondigt; “kom tot inkeer 

en hecht geloof aan dit goede nieuws.” Dit is wat we in christelijke kringen “bekering” noemen. 

Het betekend dat iemand zich realiseert wie Hij is in Gods ogen: zondig en schuldig, dat er 

besef is van het juiste oordeel van God (het loon van de zonde is de dood) en dat er door het 

werk en de persoon van Jezus Christus vergeving en redding te vinden is. Bekering is dus een 

geestelijk wakker worden voor Gods Waarheid en je leven daar naar inrichten. 

 

Lees voor jezelf Johannes 1:12. Wat betekend het om Jezus aan te nemen? Welke gevolgen heeft 

dit volgens jou in je leven? Wat zie je er zelf van terug? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Lees Jakobus 2:19. Waarom is het niet voldoende om alleen maar te geloven in het bestaan van 

God? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Je kunt heel veel dingen voor waar aannemen die totaal geen verdere impact hebben in je leven. 

Zo geloof ik dat de martinitoren met zijn 97 meter het hoogste gebouw is van Groningen. Het is 

een feit, het is waar, ik geloof het maar het heeft geen enkele impact in mijn leven. Christen zijn 

betekend niet dat je alleen maar een aantal theologische feiten voor waar hoeft aan te nemen 

maar is veel meer dan dat. Het betekend niet alleen maar voor waar aannemen maar, veel 

belangrijker, met heel je hart vertrouwen op de waarheid van het Evangelie! Als Christenen 

stellen we ons vertrouwen en onze hoop op Jezus Christus. We stoppen met het vinden van 

geluk en zekerheid in andere zaken en bouwen ons leven op Jezus.  
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Vraag: Op welk moment heb jij voor het eerst al je hoop en vertrouwen op Jezus gesteld? Als je 

dat nog niet hebt gedaan, wat houdt je tegen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Op welke manier heeft je geloof in Jezus je leven veranderd? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Lees de volgende verzen: Lucas 17:5/ Kolossenzen 2:7/ 2 Korinthe 10:15. Wat leren deze verzen 

jou over de aard van geloven? Hoe werkt geloof in het leven van een christen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Bedenk dat je bekering dus nooit het eindpunt is van je geestelijke reis, het vormt slechts het 

startpunt. Nu je de Waarheid van het evangelie omarmt hebt moet die waarheid ook steeds 

meer je leven gaan vormen. Dat is discipelschap: leren om Gods waarheid en Zijn beloften toe 

te passen in jouw leven. De basis daarvan is het omarmen van de status die je hebt in Christus. 

Wat de Bijbel je leert over wie je eerst was en wie je nu bent in Christus 

 

 

VERLOREN 

Jesaja 53:6; Marcus 6:34 

GEVONDEN 

Matteüs 18:12; Lukas 15 

GEESTELIJK BLIND 

Johannes 9:39–41; 2 Korintiërs 4:4 

GEESTELIJK ZICHT 

Efeze 1:8/17, Kolossenzen 1:9 

SLAAF 

Johannes 8:34, Romeinen 6:6 

VRIJE MENSEN 

Romeinen 6:16, Galaten 4:7 

VIJAND VAN GOD 

Romeinen 5:10, Efeze 2:3 

GODS GELIEFDE KINDEREN 

Johannes 1:12, Romeinen 8:15, Galaten 

3:26, 1 Johannes 3:1,2. 

VALLEND ONDER GODS OORDEEL 

Efeze 2:3, Romeinen 1:18, 2:5, 5:18 

VRIJGESPROKEN DOOR GOD 

Romeinen 3:22, 5:9, 18 
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IN DE DUISTERNIS 

Efeze 5:8 

IN HET LICHT 

Efeze 5:8, Kolossenzen 1:13 

NIET VAN GOD 

1 Petrus 2:10 

GODS VOLK 

1 Petrus 2:9-10 

GEEN TOEKOMSTPERSPECTIEF 

1 Korintiërs 6:9, 15:50, Efeze 2:12 

EEUWIGE TOEKOMST 

Johannes 3:16, Openbaring 21, 22, Efeze 

2:19, Johannes 10:28, 1 Johannes 5:11 

 

Het evangelie veranderd je leven. (life- altering) 

 

Het goede nieuws van Jezus Christus werkt op een aantal manieren in ons leven: 

Ten eerste in het verleden. Door het volbrachte werk van Jezus (Zijn lijden, sterven en 

Opstanding) worden we gereinigd van onze zonden en worden we door God als Zijn geliefde 

kinderen aangenomen. Dit heet in theologische termen de rechtvaardiging. Dan is er een 

toekomstige component. Door het volbrachte werk van Jezus Christus kunnen we met vol 

vertrouwen de toekomst tegemoet zien. We mogen weten dat we een nieuw, eeuwig leven 

hebben ontvangen en dat als Christus terugkomt Hij definitief zal afrekenen met zonde en 

dood. In Christus zal alles nieuw zijn, inclusief wijzelf. Dit heet in theologische termen de 

verheerlijking. Maar als leerling van Jezus leven we niet in het verleden en ook nog niet in de 

toekomst, wij leven nu. We kunnen ècht leven vanwege het werk van Jezus in het verleden en 

hebben daardoor ook hoop voor de toekomst maar ook in het hier en nu wil het evangelie 

werkzaam zijn in ons leven. Dit heet in theologische termen de heiliging en daarover gaat de 

rest van deze les. 

 

In 2 Korintiërs 5:17 staat dat we in Christus een nieuwe Schepping zijn. Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. Wanneer we tot geloof in Jezus Christus komen en ons leven in Zijn 

handen leggen worden we dus andere mensen. Ons leven zal dus ook moeten veranderen. We 

ontvangen een nieuw leven, een nieuwe identiteit en een nieuwe natuur. God wil dat nieuwe 

leven middels de kracht van de Heilige Geest laten groeien in het leven van een christen, dit is 

het proces van heiliging. 
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Lees Efeze 2:1-10. In Jezus hebben we een nieuw leven ontvangen. Wat betekend het als Paulus 

in de openingsverzen schrijft dat we dood waren door onze misstappen en zonden? Wat zegt 

het jou persoonlijk dat we door Gods liefde in Jezus levend zijn gemaakt? (vs. 4-5) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Lees Romeinen 5:1-21. Wat leren deze verzen ons over de dingen waar we van mogen genieten 

nu we door ons geloof gered zijn? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Lees Romeinen 8:5-17. Door het geloof ontvangen we een nieuwe identiteit! We zijn geliefd, 

vergeven, gekozen en kinderen van God. Wat betekend het volgens de verzen 14-16 dat we 

Gods kinderen zijn? Wat houdt het in om erfgenaam te zijn van God volgens vers 17? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

In het nieuwe Testament worden verschillende beelden gebruikt om die nieuwe identiteit die 

we ontvangen te beschrijven. Hier een aantal voorbeelden. Welke van deze beelden spreekt je 

het meeste aan en waarom? 

Hoe discipelen 
worden 

genoemd: 

Bijbelgedeelte betekenis 
  

Visser van 
mensen 

Matteüs 4:19 We zijn geroepen om andere mensen voor het 
evangelie te winnen 

Zout Matteüs 5:13 We zijn geroepen om mensen dorstig te maken naar 
Jezus 
We zijn geroepen om bederf tegen te gaan 

Licht Matteüs 5:14–
16 

In een duistere wereld mogen we Gods licht 
doorgeven en stralen voor Hem 

Ranken Johannes 15:5 Als we verbonden zijn met Jezus zullen we vrucht 
dragen voor Hem en door Hem 

Dienaren 1 Kor. 4:1–2 Dienaren van God aan wie het evangelie is 
toevertrouw. We dienen aan Hem verantwoording af 
te leggen. 
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Ambassadeurs 2 Kor. 5:20 We vertegenwoordigen het Koninkrijk van God aan 
de mensen om ons heen. 

Heiligen Efeze 1:1 We zijn, in Christus, heiligen 

Hemelburgers Filippenzen 
3:20 

Wij behoren God toe. Ons thuis is bij God. 

Soldaten 2 Tim. 2:3–4 We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd tegen de 
machten van de duisternis. 

Atleten 2 Tim 2:5 Mensen die in training zijn om te leven zoals God 
dat graag wil. 

Levende 
stenen, 
geestelijke 
tempel 

1 Petrus 2:5 God woont in ons door Zijn Geest en we zijn deel van 
een groter geheel. Gelovigen horen bij elkaar. 

Priesters 1 Petrus 2:9–10 Aanbidden, dienen, bemiddelen 

 

Lees de volgende teksten eens: 2 Korintiërs 5:17/ Galaten 2:20/ Kolossenzen 3:3-4. Alle teksten 

zeggen dat het leven van een christen een leven is in innige verbondenheid met Jezus Christus. 

Waarom is die verbondenheid zo belangrijk denk je en wat kun je zelf doen om in die 

verbondenheid te groeien? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Lees Romeinen 7:21-23 en Galaten 5:17. Als we echt een nieuwe Schepping zijn waarom 

zondigen we dan nog steeds? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Het proces van heiliging is een proces wat ons leven lang doorgaat. Dagelijks worden we 

uitgedaagd om ons oude leven af te leggen en te leven naar de nieuwe identiteit die we hebben 

ontvangen als Christen. Ons hele leven lang mogen we daarin groeien en het proces zal 

uiteindelijk worden voltooid en vervolmaakt als Christus alle dingen nieuw zal maken. 
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Denk eens aan een moeilijke situatie in je leven, iets waar je mee worstelt en lees vervolgens de 

volgende passages: Efeze 3:16 en 2 Petrus 1:3. Op welke wijze kunnen de beloften in die teksten 

jou helpen in die moeilijke situatie? 

Het geweldige van het evangelie is dat we mogen rekenen op Gods hulp in ons leven. Het 

proces van heiliging is niet iets wat we zelf kunnen maar iets wat God wil doen in ons leven als 

we Hem daarvoor de ruimte geven. Hij komt met Zijn Geest in ons wonen en werkt in ons 

leven om ons hart en onze natuur te veranderen naar wie we zijn in Christus. 

 

  De Heilige Geest 

Verlicht ons verstand Jeremia 31:34; 1 Kor. 2:9–12; Efeze 1:17–18;  1 Joh. 
2:27 

Overtuigd ons van Gods liefde Romeinen 5:5; 8:15-16 

Geeft ons kracht Romeinen 8:13; 1 Kor. 15:10; Galaten 5:16 

Werkt in ons geweten 2 Kor 7:10–11; Hebreeën 10:22; 1 Tim. 1:5 

Vervuld ons verlangen Jesaja 55:1–2; Johannes 4:13–14 

Pleit voor ons Romeinen 8:26 

 

Wat kun jij doen om de Heilige Geest ruimte te geven om in je leven te werken? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Een mooie quote die ik tegenkwam zegt: “We zullen nooit kunnen leven zoals Jezus van ons 

vraagt totdat we onszelf zullen zien zoals Jezus ons ziet. Identiteit bepaald activiteit.” 

 De waarheid in die zin is dat ons handelen veelal bepaald wordt door ons denken. Als jou 

jarenlang verteld is dat je niets kunt en je nergens goed in bent dan zul je onzeker zijn en niet 

snel iets nieuws ondernemen. Als jou verteld is dat je geweldig bent en alles kunt wat je wilt 

dat ben je eerder geneigd om onbevangen nieuwe zaken te proberen. Je identiteit bepaald wat 

je doet. De Bijbel verteld ons veel over wie we volgens God zijn in Christus. We krijgen 

onderwijs in wie we door geloof, in Gods ogen zijn zodat we daar ook naar kunnen leven. Hier 

nog een aantal voorbeelden uit Gods Woord om je te inspireren: 
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In Jezus Christus ben ik: 

Door God gekozen (Efeze 1:3-8)  Vergeven van zonde (Kolossenzen 1:13-14) 

Rechtvaardig voor God (Romeinen 5:1) Bevrijd van oordeel (Romeinen 8:1-2) 

Nieuwe Schepping (2 Korintiërs 5:17) Gods kind (Johannes 1:12) 

Overwinnaar (Romeinen 8:31-39)  Een vriend van Jezus (Johannes 15:15) 

Een hemelburger (Filippenzen 3:20)  Volkomen (Kolossenzen 2:9-10) 

Deel van de kerk (1 Korintiërs 12:27) In staat God te naderen (Efeze 3:12) 

In staat God te dienen (Filippenzen 4:13) In staat vrucht te dragen (Johannes 15:16) 

Gods meesterwerk, gemaakt om goede daden te doen (Efeze 2:10) 

Geroepen om Gods genade door te geven (1 Petrus 4:10) 

Verzekerd dat God Zijn goede werk in mij zal voltooien (Filippenzen 1:6) 

 

Worstel jij nog wel eens om jezelf te zien zoals Jezus je ziet? Op welke gebieden heb jij daar nog 

wel eens moeite mee? Beïnvloed het je geestelijke groei ook en op welke manier? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Waar in je leven zie jij het proces van heiliging terug in jouw leven? Zijn er dingen die 

veranderd zijn of aan het veranderen zijn? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Waar in je leven zou je graag meer van dat nieuwe leven in Christus zien? Wat zou je zelf 

kunnen doen om ook daar Gods vernieuwende kracht te zien? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 


